
 

 
 

 

2024-2025 

Zeescouting Toxandria

 

                                              Zeescouting Toxandria             
A.41.22.G 

A.41.22.G Turnhout – KEMPEN 

WELKOMSTBOEKJE 



Abel… Anna… Arthur… Bas… Belle… Bram… Daan… Daan… Dieter… Dieter… Eben… Ella… 

Eva… Gil… Hanne… Jorick… Laïsha… Lisa… Loriane… Lucas… Marie… Matthias…  

Michelle… Michiel… Michiel… Nima… Pieter… Pieter… Pieter… Poppy… 

 Robbe… Robine… Siebe… Steff… Toon… Wouter… 

 

 



 
 
 
 
 

 

Dag 

Allerliefste 
Scoutsvrienden!



 
Dag liefste scoutsvriendjes  
 
Wij zijn met de leiding nog aan het dromen van ons onvergetelijke zomerkamp 
in Zeewolde. We hebben spelletjes gedaan, lekker gegeten en vooral veel in het 
water gezwommen en gevaren. Met deze leuke herinneringen in het 
achterhoofd kijken we dan ook ongelooflijk uit naar het nieuwe scoutsjaar. 
Gelukkig kan het aftellen beginnen: september is in zicht. Voor sommigen is dit 
de start van een hele nieuwe scoutscarrière, voor anderen is de scouts al wat 
bekender, maar zeehondje of loods, supertof wordt het sowieso. 
 
De leidingsploeg is weer door elkaar geschud, alle takken krijgen in september 
weer nieuwe (of helemaal niet zo’n nieuwe) leiding voor hun neus geschoteld. 
In dit welkomstboekje kun je alvast zien wie jouw nieuwe leiding wordt! 
 
Jullie worden allemaal verwacht op zaterdag 7 september om 14.00u op het 
Frac. Voor de nieuwelingen, het adres is Slachthuisstraat 15C, maar je kan ook 
een routebeschrijving aan het einde van de bundel terugvinden.  
 
We gaan beginnen om 14.00u met een groepsformatie. Hierna zullen jullie 
spelletjes spelen met jullie tak.  Na een fantastische namiddag mogen jullie 
terug opgehaald worden om 17.00u ook aan het Frac.  
 
 
Mocht je na het lezen van het boekje nog vragen hebben, mag je altijd contact 
opnemen met iemand van de leiding. De gegevens zijn hieronder terug te 
vinden.  
 
Tot op de eerste activiteit!



Scoutskalender 
2024-2025 

7 september Eerste activiteit: 14 uur tot 17 uur – Frac 
 

18 oktober Dag van de jeugdbeweging 
 

2 november Belofte 
 

9 november Financiële actie 1 
 
9 december Eetavond 

 

7 december Sinterklaas 
 

9 februari Fracfest 
 

… Pannenkoekenslag 
 

… Leidingswissel 
 

… Man Overboord fuif 
 

14-16 maart Zeescoutscongres 
 

29 maart Opening Vaarseizoen 
 

18-20 april  Paasweekend voor iedereen 

3 mei Financiële actie 2 

28 juni Bak- en Braadfeest 
 

28 juni Groepsuitstap 
 

19 juli Camion inladen 
 

19-22 juli Voorkamp 
 

23-2 juli Kamp ZLW, SMK, ZVK en LDS (NL, Zeewolde) 
 

26-2 juli Kamp AKZ, ZHD en ZWP (NL, Zeewolde)  
 

Hierboven worden de activiteiten vermeld die dit jaar zeker zullen plaatsvinden. 
De exacte data zijn nog niet allemaal gekend. De data hierboven zijn dus onder 
voorbehoud, maar worden elke maand up-to-date gehouden op de site en zullen 
ook vermeld worden in de formatie en in het vlotje.



De takken van 

onze scoutsboom 
 

Welkom zeehondjes! (2017-2018) 

De 6- tot 8-jarigen zijn de jongste spruitjes van de 
zeescouts. Spelenderwijs en ongedwongen 
ontdekken de zeehondjes de wereld van 
zeescouting. Een frisse duik in het zwembad, 
waterspelletjes en af en toe eens meevaren met 
een roeiboot, vormen de eerste contacten met 
het maritiem gebeuren. Voor de “echte” 
vaarervaringen wachten ze geduldig hun beurt af. 
Maar dat is heus geen probleem want spel, 
avontuur, fantasie, creativiteit en plezier vormen 
de sleutelwoorden in hun scoutsbeleving. 

 
Welkom zeewelpen! (2015-2016) 

Ben je tussen 8 en 11 jaar dan ben je welkom bij 
de zeewelpen. Stilaan groeit het verlangen om 
rivieren en plassen te bevaren. De zeewelpen 

trekken wild enthousiast aan de peddels van hun 
bootjes. De eerste ontdekkingstocht in de 

technieken map wordt een feit: knopen, sjorren, 
EHBO,… geleidelijk aan ervaren ze scouting als 

een levensstijl. Maar bovenal staan spel en 
avontuur centraal in hun wekelijkse activiteiten. 

Ze krijgen kansen en ruimte om zelf dingen te 
proberen en van elkaar te leren. Zij baseren hun 

werking op het boeiende en onuitputtelijke 
jungleboek van Rudyard Kipling.



Welkom zeeleeuwen! (2013-2014) 
De 11- tot 13- jarige komen terecht bij de 
zeeleeuwen. Hier hou je je welpentrui nog aan, 
maar het petje mag je achterwegen laten. Deze 
tak gaan hun technieken verfijnen en hun 
roeikennis tot het hoogste level brengen. Naast 
het roeien gaan ze samen met de loodsen hun 
eerste stapjes in een zeilboot zetten en maken 
voor het eerst kennis met de “nautische 
vaardigheden”. Natuurlijk gaan ze het land nog 
steeds onveilig maken met uitdagende 
activiteiten en super gekke spelletjes. 

 

Welkom scheepsmakkers! (2011-2012) 
Wanneer je de welpen- en leeuwentrui ontgroeid 
bent, kom je bij de scheepsmakkers (13-14). Hier 
mag je voor de eerste keer gaan zeilen en help je 

mee aan het onderhoud van de boten. De 
“nautistische vaardigheden” worden steeds 

belangrijker om op een verantwoorde manier het 
water op te kunnen. 

Naast de typische wateractiviteiten blijft er 
voldoende ruimte over voor de eigen ontplooiing 

op het vaste land, overgoten met een vleugje 
deugnieterij en ontdekking.



Welkom zeeverkenners! (2008-2009-2010) 
Bij de zeeverkenners (14-16) beland je in het 
echte “zeescouts-avontuur”. In de 
wintermaanden worden de boten onderhouden 
en terug vaarwaardig gemaakt, worden alle 
technieken nog wat bijgeschaafd en leunen de 
activiteiten sterk aan bij die van de landscouts. In 
de zomermaanden kan iedereen met de boot het 
water op. Het avontuur brengt hen een heel eind 
verder op zee, kanaal of plas. Elke tocht wordt nu 
een unieke ervaring. 

 

Welkom loodsen! (2007) 
 Ook voor de 16- en 17-jarige is er ook dit jaar 

een aparte tak, de loodsen. Dit jaar staat in het 
teken van de voorbereiding om leiding te 

worden. De loodsen zullen zelf hun jaar 
vormgeven met de ondersteuning van hun 
leiding, die meer begeleiden dan leiden. Ze 

spelen nog knotsgekke activiteiten, maar gaan 
zelf ook superleuke activiteiten in elkaar steken. 

De loodsen 
werken door het jaar voor hun onvergetelijke 

eindreis. 
 

Welkom Akazee! (2013-2018) 
Deze tak is speciaal opgericht                                              
voor kinderen met een fysieke en/of mentale 
beperking tussen de 6 en 12 jaar. Zij zullen vanaf 
nu ook elke week een activiteit hebben die 
gevuld is met vele zotte spelletjes, weekenden en 
heel veel  plezier. Hiernaast zullen ze ook de kans 
krijgen om in onze roeiboten op het water te 
gaan om de                                       volle 
zeescoutservaring te beleven!



Leiding 

zijn is… 
 
 

 

Leiding zijn is 
het onderste uit de kan halen 

om samen met je gasten 
plezier te maken en 

toffe activiteiten te doen. 
Leiding zijn is 

tijd en energie steken 
in je tak en je leidingsploeg 

allerhande cursussen volgen 
omdat het altijd beter kan. 

Zo wordt leiding 

meer dan 
SPELEN en VRIENDEN MAKEN, 

maar een manier van leven.



Info leiding 

GROEPSLEIDING groepsleiding@zeescoutstoxandria.be 

Marie Belloy 
+32 493 33 17 72 

Hanne Dabrowski   Robbe Verberckmoes 
+32 468 46 05 96                +32 476 61 47 25 

 

ZEEHONDEN zeehonden@zeescoutstoxandria.be 
 

 

ZEEWELPEN zeewelpen@zeescoutstoxandria.be 
 

 

ZEELEEUWEN zeeleeuwen@zeescoutstoxandria.be 
 

 

SCHEEPSMAKKERS scheepsmakkers@zeescoutstoxandria.be 

 

 

ZEEVERKENNERS zeeverkenners@zeescoutstoxandria.be 
 

 

LOODSEN loodsen@zeescoutstoxandria.be 
 

 
 

AKAZEE akazee@zeescoutstoxandria.be 

Michelle Lenaerts– MATKAH 

+32 497 89 16 56 

Robine Lenaerts – MARALA 

+32 497 91 72 06 

Anna Huet 

+32 468 30 48 38 

Belle Cabanier 

+32 468 28 31 74 
 

Dieter Geerts 

+32 471 03 52 33 

Dieter Leemans 

+32 498 57 20 52 

Eben Verhoeven 

+32 487 27 15 99 

mailto:groepsleiding@zeescoutstoxandria.be
mailto:zeehonden@zeescoutstoxandria.be
mailto:zeewelpen@zeescoutstoxandria.be
mailto:zeeleeuwen@zeescoutstoxandria.be
mailto:scheepsmakkers@zeescoutstoxandria.be
mailto:zeeverkenners@zeescoutstoxandria.be
mailto:loodsen@zeescoutstoxandria.be
mailto:akazee@zeescoutstoxandria.be


OZEE vanderhaeghen.daniel@gmail.com 
 

 
 

VERHUUR verhuur@zeescoutstoxandria.be

Daniel Vanderhaeghen 

+32 477 23 23 97 

Eva Proost 
+32 471 12 33 26 

 

mailto:vanderhaeghen.daniel@gmail.com
mailto:verhuur@zeescoutstoxandria.be


Leidingsvoorstelling en 

maandprogramma                

september. 

Hieronder vinden jullie per tak de leidingsploeg 
en  het maandprogramma voor september. 
  



AKAZEE 
Als jullie benieuwd zijn naar jullie nieuwe leiding, kan je de voorstelling hieronder vinden. Wij zijn natuurlijk 
geen echte dier maar beeld je het maar is in hoe wij op de safari zouden zijn. 
 

 

 
 

 

Eben kennen jullie allemaal nog goed van vorig jaar. Dit 

jaar hebben het geluk dat hij weer bij de Akazee leiding 
is. Maar niet alleen dat hij gaat ons dit jaar ook leiden als 

een echte safarigids! Eben is een goede safarigids en 
zeer betrouwbaar. Je kan met alles bij hem terecht. Eben 

houdt ook van plezier maken en ravotten en zal er dus 
elke activiteit met volle goesting staan. Hopelijk jullie 

ook. 
 

Het eerste dier dat Eben tegenkomt op zijn safaritocht is Poppy, 

de poema. Een zeer opvallend roofdier, misschien hebben jullie al 
is van haar gehoord? Ze ziet er misschien gevaarlijk uit, maar dat is 

ze zeker niet! Integendeel, ze zorgt juist goed voor haar jongen . 
met haar sierlijke gebrul en behulpzame houding is ze een 

prachtdier om tegen te komen op de safari. 
 

Dit is Bas en is dit jaar jullie leiding. Dit is zijn 1e jaar als 

leiding. Je kan Bas herkennen aan zijn grappige mopjes 
en kan wel is de aap uithangen. Pas dus maar op dat hij 
je niet te veel plaagt ;) Op kamp zing hij als gebedje het 

liefs de banana shake. Bas is er klaar voor om samen met 
jullie er het tofste jaar van te maken. 

 



 
 

 
  

 

Deze straffe madam is Kato en ze is voor de eerste 
keer leiding van de Akazee. Ze is een mega 

enthousiaste leidster en heeft er altijd super veel 
zin in. Net als Nala van de Leeuwenkoning is ze erg 

levendig en houdt ze van spellen spelen met 
iedereen. Maar natuurlijk kan ze ook serieus zijn. 
Als er ooit iets is, kan je altijd bij haar terecht. Dus 
kom allemaal maar snel want ze kan niet wachten 

tot het jaar begint!! 

Deze persoon is nieuw als leiding, maar zeker geen 

nieuw gezicht bij de Akazee. Laïsha is kleurrijk zoals 

de papegaai,  ze is vrolijk en met iedereen goed om. 
Laïsha babbelt ook graag dus als je met iemand een 

praatje wilt doen of er iets is kan je altijd bij haar 
langs gaan. Papegaaien vliegen graag en zij ook, ze 

speelt daarom ook altijd graag met jullie mee en is er 
helemaal klaar voor. 

 

Dit dier is de tijger, Ella. De tijger is een van de 

sterkste dieren van de jungle. Ze is heel actief en zit 
vol energie, maar ze is altijd wel super lief. Dit is haar 

eerste jaar dat ze leiding van jullie is, en ze kijkt er 
enorm hard naar uit. Ella houdt van dansen en 
spelletjes spelen. Ze heeft al veel zin om er een 
geweldig jaar van te maken samen met jullie! 

 



 

Maandprogramma SEPTEMBER 2024 

Akazee 
 
7 September: Welkomsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 

Liefste akazee, vandaag is onze eerste activiteit van het nieuwe scoutsjaar. Vandaag gaan we de 

leiding en elkaar wat (beter) leren kennen. Dit doen we door veel leuke spelletjes te spelen! Na deze 

activiteit hebben jullie hopelijk evenveel zin in het nieuwe jaar als de leiding!  

 

14 September: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 

Vandaag staat er een bosspel op het programma. Dit betekent dus dat we het Fracbos nog eens goed 

gaan verkennen! Bereid je kampbouwskills al maar voor en warm je benen al maar goed op, dan ben 

je helemaal klaar en voorbereid om het te gekke bosspel te spelen!  

 

21 September: vriendjes dag van 14 uur tot 17 uur @ frac 

 

Vandaag is het een speciale dag, onze groep wordt vandaag een beetje groter. Jullie mogen allemaal 

jullie beste vriendje of vriendinnetje meenemen. Zo kunnen zij ook al eens proeven hoe het is om op 

de zeescouts te zitten. Het belooft weer een dag vol leuke spelletjes te worden die jullie zeker niet 

willen missen!  

Tot dan!  

 

28 September: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Melle 

 

We draaien het roer eens om, vandaag spreken we niet af aan het frac maar aan de Melle! Hier gaan 

we met z’n allen roeien in de roeiboot. Vergeet zeker geen waterschoentjes, handdoek, gevulde 

drinkbus, extra kleren en hopelijk zonnecrème als jullie het zonnetje meebrengen ;-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Poppy  (0493 96 56 40) 

 



WIST JE DAT… 
…het scoutsjaar 2024-2025 een super leuk jaar gaat worden?  

…de leiding er heel veel zin in heeft?  

…er vier nieuwe leiding staan bij de akazee?   

…jullie deze nieuwe leiding al kennen van de stage op kamp?  

…jullie Eben nog kennen van vorig jaar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEEHONDEN 

 
 
  

o Ik ben jarig op: 

11 februari 
o Ik woon in: 

Turnhout 
o Mijn hobby’s zijn: 

Zeescouts 
o Mijn lievelingskleur: 

Bordeauxrood  
o Mijn totem: 

Barmhartige kavka 
o Mijn droom: 

Elk weekend gaan skiën  
o Mijn favoriete liedje: 

Would I lie to you – Charles&Eddie 
o Mijn favoriete eten: 

Hete bliksem   
o Mijn grote voorbeeld: 

Mama en papa 
o Dit wil ik nog kwijt:  

Ik ga jullie takleiding zijn dit jaar 
 
 

ZEEHONDEN 
2024 - 2025 



 
 
  

o Ik ben jarig op: 

7 september 
o Ik woon in: 

Oud-Turnhout 
o Mijn hobby’s zijn: 

Zeescouts, Darts 
o Mijn lievelingskleur: 

Blauw 
o Mijn totem: 

Vredig Grijsbokje 
o Mijn droom: 

Professionele darter worden 
o Mijn favoriete liedje: 

Europapa – Joost klein 
o Mijn favoriete eten: 

Steak met wortelpuree 
o Mijn grote voorbeeld: 

Poppy (mijn kat) 
o Dit wil ik nog kwijt: 

3 jaar op een rij 
 
 

foto 

o Ik ben jarig op: 

31 januari 2006 
o Ik woon in: 

Turnhout 
o Mijn hobby’s zijn: 

Zeescouts, slapen, dansen op K3 
o Mijn lievelingskleur: 

Donkerblauw 
o Mijn totem: 

Temperamentvol Ornaatelfje 
o Mijn droom: 

Beroemd worden 
o Mijn favoriete liedje: 

Waar zijn die engeltjes – K3 
o Mijn favoriete eten: 

Lasagne van mama 
o Mijn grote voorbeeld: 

K3 
o Dit wil ik nog kwijt: 

Ik heb suuuuppeerr veel zin om jullie leiding te worden!!!! 
 
 



 

 
 
  

o Ik ben jarig op: 

28 februari 
o Ik woon in: 

Turnhout 
o Mijn hobby’s zijn: 

Zeescouts 
o Mijn lievelingskleur: 

Groen en rood  
o Mijn totem: 

Petillante golden retriever  
o Mijn droom: 

Veel reizen maken  
o Mijn favoriete liedje: 

Upside down  
o Mijn favoriete eten: 

Worteltaart  
o Mijn grote voorbeeld: 

Mijn mama 
o Dit wil ik nog kwijt: 

Ik heb super veel zin in dit scoutsjaar!  
 
 

o Ik ben jarig op: 

29 april 
o Ik woon in: 

Turnhout 
o Mijn hobby’s zijn: 

Zeescouts 
o Mijn lievelingskleur: 

Groen 
o Mijn totem: 

Fidele spreeuw 
o Mijn droom: 

Politieagent worden  
o Mijn favoriete liedje: 

Het avondlied 
o Mijn favoriete eten: 

Lasagne  
o Mijn grote voorbeeld: 

Mijn mama 
o Dit wil ik nog kwijt: 

o Ik kijk al super hard uit naar volgend 

jaar! 

 
 



Maandprogramma SEPTEMBER 2024 

Zeehonden  
 
7 september: Kennismakingsspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 
Na een lange zomer is het weer tijd voor een jaar vol scoutsplezier en dit start vandaag. We gaan 

kennismaken met elkaar en met het bos waar we heel vaak spelletjes zullen spelen. Hopelijk zien we 

veel nieuwe gezichtjes en zien we ook veel zeehondjes terug van vorig jaar. Misschien kennen jullie al 

wel iemand van de leiding.  

 

14 september: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 
Nadat we vorige week ons bos hebben leren kennen, is het tijd voor ons eerste bosspel. Wie kent zijn 

weg al door het bos?  Wat het spel exact gaat zijn, houden we nog even geheim. Maar het gaat zeker 

een heel leuke activiteit zijn.  

 

21 september: Vriendjesdag van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 
Vandaag mogen jullie allemaal iemand meenemen naar de scouts. Vraag dus zeker aan broers, 

zussen, vriendjes van school, vriendjes van een andere hobby, … om mee te komen.  Zo kan je aan je 

vriendjes laten zien hoe leuk de scouts is! Wij hopen heel veel van jullie vriendjes te zien vandaag. 

 

28 september: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Stadspark   

 
Spitter, spetter, spater, lekker in het water! Vandaag is het tijd voor waterpret! We gaan namelijk 

zwemmen. Wat mag je niet vergeten: zwemkledij, een handdoek, eventueel zwembandjes en €4 

cash. Wie kan er het snelste zwemmen en wie gaat het vaakst van de glijbaan? Daar gaan we vandaag 

achter komen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon van de maand: Matkah (0497891656) 
 
 



WIST JE DAT… 
…de leiding enorm veel zin heeft in dit scoutsjaar?  

…Webster weeral zeehondenleiding is dit jaar?  

…Limmer en Zaharof voor de eerste keer leiding zijn?  

…Matkah de oudste is?  

…Kotick de broer is van Copper?  

…jullie ons beter kunnen leren kennen door het vriendenboekje te lezen?  

…wij jullie ook graag beter leren kennen? Jullie mogen dus allemaal het vriendenboekje ook invullen 

en doorsturen naar zeehonden@zeescoutstoxandria.be. Zo kunnen we het grote 

zeehondenvriendenboek maken!  
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ZEEWELPEN 

 
Ga samen met ons terug naar toen jullie leiding nog klein was. Ja hoor, wij zijn ook ooit klein en jong geweest 

       . Hier kunnen jullie je nieuwe leiding van dit jaar al een klein beetje leren kennen. Hoe wij er vandaag 
uitzien? Dat zal je op het einde moeten raden. Succes! 
 
Dag allemaal! Ik ben Marala en ik ben dit jaar de takleiding van 
de zeewelpen. Ik zit als sinds eerste jaar zeehondje in de 
zeescouts en dit is mijn vierde jaar als leiding. Na eerst twee 
jaar leiding te zijn van de welpjes was ik in mijn derde jaar 
leiding van de scheepsmakkers en besefte ik dat de welpjes 
eigenlijk toch wel de allerleukste zijn dus ben ik maar terug 
gekomen. Ik ben 20 jaar en studeer criminologie in Leuven. Mijn 
totem is flamboyante Sint-Bernard. Mijn hobby’s zijn zeescouts 
en leuke dingen doen met mijn vrienden. Mijn 
lievelingsactiviteiten zijn groepsuitstap naar het Zilvermeer en 
sportdag, begin dus al maar vollenbak te trainen om mij dan te 

verslaan        . 
 

 
 
 
 
 

Ik ben Rama. Sommige van jullie kennen mij misschien al een beetje, 
maar ik ben nog niet zo lang geleden van naam verandert dus wie ik 

ben zul je toch nog moeten gokken. Dit wordt mijn 3de jaar als leiding 
en mijn eerste keer als welpenleiding (spannend hé?). Ik studeer 

diergeneeskunde, in mijn vrije tijd ben ik dan ook graag bezig met 
dieren (honden, paarden, konijnen, katten, … ik hou van ze allemaal) 

en ik hou ook heel erg van bakken en koken. Ik lust graag lasagne, 
kroketjes,… maar wat ik absoluut niet lekker vind is vis IEEUW.  Mijn 

totem is groepsgericht stokstaartje, rarara wie ben ik?                                   
 
                    
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                            
Ik ben Rikki, een 17-jarige student fysica. Ik woon in Oud-Turnhout. Mijn 
hobby’s zijn fitness en… zeescouts! Mijn totem is Krachtige Berner 

sennenhond. Ik zit al 8 jaar in de scouts! O ja, mijn lievelingseten is pizza         
Het komende jaar wordt mijn eerste jaar als leiding. Heb jij er ook zo veel zin 
in?! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag lieve zeewelpen, mijn naam is Bagheera en ik zal dit jaar jullie leider 
zijn! Dit jaar ga ik met jullie veel superleuke avonturen beleven. 
Scoutsspelletjes spelen is mijn grote hobby en dit al 9 jaar lang; daarom 
ben ik echt heel enthousiast om dit jaar mijn eerste jaar als leiding bij 
jullie te starten. Mijn andere hobby’s zijn sporten, eten en vooral slapen. 
Dit jaar start ik aan mijn opleiding geneeskunde in Leuven, maar geen 
paniek; in het weekend kom ik terug naar huis speciaal voor jullie!  
Twee leuke weetjes over mij:  

1. Mijn broer, Toon, is ook leider (maar hij is niet zo leuk als ik        ) 

2. Mijn totem is een Koedoe (nee, dat is geen koe, kijk maar eens op 
Google ) 

 
 
 
 
 

 
 

Hallo, ik ben Hathi. Ik ben 18 jaar en ik woon in Turnhout. Volgend jaar ga ik talen 
studeren in Antwerpen. Ik heb een tweelingszus die ook op de zeescouts zit en haar 

naam is Limmer. Ik zit al 6 jaar op de scouts. Dit is mijn eerste jaar als leiding, dus vind 
ik het wel een beetje spannend maar ik heb er super veel zin in. Mijn totem is een 

openhartige Salangaan. Naast de scouts zit ik heel graag in de keuken, want ik hou van 
koken. Maar frietjes van de frituur blijft toch wel mijn favoriete gerecht. In het 

weekend doe ik ook graag leuke dingetjes met mijn vrienden. Later droom ik ervan om 
veel te reizen en op leuke vakanties te gaan. Ik hoop natuurlijk ook op een super leuk 

scoutsjaar, maar dat zal zeker lukken!! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunnen jullie raden wie wie is?  

  

 
 

  



Maandprogramma SEPTEMBER 2024 

Zeewelpen 

 

7 september: Kennismakingsspelletjes van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Hallo allerbeste, tofste, coolste zeewelpjes. Het is eindelijk weer tijd om aan het nieuwe zeescoutsjaar 

te beginnen. Joepie! Hopelijk hebben jullie er allemaal even veel zin in als jullie nieuwe leiding want 

wij staan te popelen om elke zaterdag spelletjes met jullie te spelen. Voor we dat gaan doen moeten 

we elkaar eerst goed leren kennen natuurlijk want zowel voor de leiding als voor jullie zullen er een 

aantal nieuwe gezichten zijn. Kom dus zeker allemaal meespelen vandaag zodat we goed van start 

kunnen gaan met ons topjaar. Tot dan! 

 

14 september: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Vandaag is het al de tweede activiteit van het nieuwe jaar en dus tijd om echt van start te gaan. En 

hoe doe je dat nu het beste? Met een bosspel natuurlijk. Het is tijd om na die lange zomer het fracbos 

weer eens te gaan ontdekken en jullie beste sluiptechnieken boven te halen.  

 

21 september: Vriendjesdag en waterspelletjes van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Vandaag is het niet zomaar een activiteit. Nee hoor, vandaag mag je je beste vriendjes en 

vriendinnetjes meenemen naar de scouts om hen te laten zien hoe leuk het altijd is. Hopelijk brengen 

jullie ook allemaal de zon mee want samen met onze vriendjes en vriendinnetjes gaan we 

waterspelletjes spelen.  

Je mag reserve kleren meenemen maar beginnen en afsluiten doen we in volledig uniform.  

 

28 september: Stratego van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Deze maand sluiten we af met een echte klassieker. Kunnen jullie al raden wat het is? Stratego 

natuurlijk! Haal alle tactieken, kracht, snelheid en denkvermogen dat in je zit vandaag maar naar 

boven om deze epische stratego samen met je team te winnen.  

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Marala (0497 91 72 06) 

  



WIST JE DAT… 
… Rikki, Rama, Hathi, Bagheera en Marala super veel zin hebben in dit jaar met jullie? 

…de zeewelpen de allerleukste zijn? 

…niemand met zijn ogen open kan niezen?  

…ik heel benieuwd ben of jullie dit nu toch gaan proberen? 

  



 

Graag verwelkom ik jullie deze enthousiaste leiding bij de Zeeleeuwen. Hij 
staat bekend om zijn pittige en levendige persoonlijkheid. Daan brengt pit en 
energie in elke activiteit en staat altijd klaar om de groep op te peppen. Zijn 
scherpe humor en enthousiasme is aanstekelijk, net zoals de lichte kruidigheid 
van Andalouse saus. Maar onder die vurige buitenkant schuilt ook een zachte, 
zorgzame kant. Hij heeft oog voor iedereen in de groep, net zoals de saus 
perfect de smaken van verschillende ingrediënten in balans brengt.  
 
 
 
 

 
 
 

Deze leiding kan je vergelijken met samoerai saus. Hij is even sterk als de 
saus en ook al kan hij soms saai lijken, kan hij toch sterk proeven. Pieter is 
subtiel maar sterk aanwezig. Zijn woorden zijn droog maar doorprikken 
toch de stilte zoals de pittige smaak van samoerai saus op de tong. Onder 
de serene houding schuilt een innerlijke kracht die onwrikbaar is, net zoals 
de verborgen kruiden en specerijen in de saus die een diepe, intense smaak 
onthullen. Alle meisjes krijgen het water in de mond als ze deze lekkere 
saus zien. Pieter, als samoerai saus, bezit de unieke combinatie van 
zachtheid en sterkte, waardoor hij een onvergetelijke indruk achterlaat. 
 
 
 

 
 
 
Abel is als Brazil-saus, pittig en vol van smaak. Net zoals de Brazil-
saus verschillende ingrediënten samenbrengt om een krachtige 
smaakexplosie te creëren, zo combineert hij zijn unieke 
eigenschappen om een sterke en hechte groep te vormen. Hij 
heeft een pittige kant en staat altijd klaar om uitdagingen aan te 
gaan en de scouts te motiveren om hun grenzen te verleggen. 
Tegelijkertijd brengt hij de juiste balans van zoetheid en 
zachtheid, met een zorgzame en ondersteunende houding. Zoals 
de Brazil-saus een gerecht compleet maakt,  maakt hij de scouts 
onvergetelijk met zijn energie, enthousiasme en passie. 
 
 
 
 
 

ZEELEEUWEN 



Het volgende sausje dat we aan jullie voorstellen is looksaus! Deze persoon is al eens 
leiding van de zeeleeuwen en akazee geweest, en nu begint ze aan haar derde jaar 
als leiding. Dit sausje is pittig en vol van smaak en altijd klaar om iemand op te 
vrolijken met haar humor. Looksausje is niet enkel iemand die bereid is om de boel 
op te schudden met haar enthousiasme maar ook iemand waar je op kan rekenen en 
die altijd klaar staat om te helpen. Looksaus is de extra kick die het leven net dat 
tikkeltje leuker maakt. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ontmoet Mathias, onze ingetogen maar smaakvolle tartaar! Net zoals een 
goede tartaar de perfecte balans heeft tussen subtiele kruiden en zachte 
textuur, brengt Mathias een kalme en doordachte energie naar de scouts. 
Hij is misschien niet de luidste in de groep, maar zijn aanwezigheid maakt 
altijd het verschil. Zijn scherpe inzicht en stille vastberadenheid maken hem 
tot een leiding die liever de achtergrond kiest, maar toch altijd precies weet 
wat er moet gebeuren. Hij mengt zich niet in het lawaai, maar zorgt er wel 
voor dat alles op rolletjes loopt. Met Mathias aan je zijde weet je dat je 
altijd iemand hebt die je steunt en met wie je in alle rust een goed gesprek 
kunt voeren.  
 
 
 
 

 
 

 
 
Maak kennis met ons volgende sausje, de mayonaise. Hanne is de persoon 
die ervoor zorgt dat alles op rolletjes loopt en dat iedereen zich thuis voelt 
in de groep. Ze is zorgzaam en lief, altijd paraat om voor anderen klaar te 
staan, net zoals mayonaise een vaste waarde is op elke tafel. Hanne is 
onmisbaar in onze groep, precies zoals mayonaise dat is in de keuken. Met 
haar stralende glimlach brengt ze elke zaterdag weer vreugde en warmte, 
waardoor iedereen zich welkom voelt. 
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Zeeleeuwen 

 

7 september: Kenningsmakingspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 
Joepieeee, vandaag is het eindelijk zo ver, de eerste activiteit van het jaar!! Om er een super leuk jaar 

van te maken spelen we kenningsmakingspelletjes, zo leren we elkaar allemaal nog  beter kennen. De 

leiding kijkt er in ieder geval erg naar uit. Tot dan!! 

 

14 september: Waterspelletjes van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 

Spit spat spater, vandaag spelen we met water. Hopelijk voorspellen ze vandaag mooi weer want wij 

gaan waterspelletjes spelen. Wie van ons zou er het natste worden?  

 

21 september: Vriendjesdag van 14 uur tot 17uur @Frac 

 

Vandaag is het vriendjesdag, dus jullie mogen allemaal jullie beste vriendje of vriendinnetje 

meenemen. We spelen in het bos vandaag, maar wat we gaan doen blijft natuurlijk nog een 

verrassing. Warm jullie beentjes al maar op want het zal een hevige namiddag worden! 

 

28 september: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver 

 

Yes! Vandaag gaan we roeien! We spreken af om 14uur aan de Mellevijver. Vergeet niet je 

waterschoentjes en zonnecrème mee te nemen. Bereid je armen alvast voor, want we zullen flink 

moeten peddelen. Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Anna (0468 30 48 38) 



WIST JE DAT… 
…De leiding super veel zin heeft in het nieuwe scoutsjaar?  

…Hanne heel veel van katten houdt?  

… Abel stiekem heel hard stinkt?  

…Mensen die jongleren grotere hersens hebben?  

 

  



SCHEEPSMAKKERS 

 

De Scheepsmakkers! 

Aanschouw onze topsporters van team zeescouts die dit jaar het avontuur met jullie aangaan! Hier leren jullie 
ons 1 voor 1 kennen met een sport die ons nauw aan het hart ligt!  Veel leesplezier en we zien jullie op de 

eerste activiteit       enjoy!  
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Scheepsmakkers  

 

7 september: Kennismakingsspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 
Vandaag staan we aan de startlijn van het nieuwe jaar! We gaan elkaar allemaal leren kennen aan de 

hand van een megacool spel (spannend seg). Hopelijk zien we veel oude (en nieuwe) gezichten terug 

zodat we talrijk aan het nieuwe jaar kunnen starten!  

 

14 september: Stratego van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 
Het wordt vandaag weer eens een klassiek bosspel om er weer goed in te komen. We trekken 

vandaag allemaal het bos van het frac in om ons favoriete spel weer eens te kunnen spelen! Wij 

hebben er al heel veel zin in, hopelijk jullie ook!  

 

21 september: Vriendjesdag op wielen van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 
Surprise, surprise want vandaag zijn we misschien met 2x zoveel! Neem allemaal jullie beste vriend of 

vriendin mee zodat zij ook eens kunnen proeven van de zeescouts. We spelen vandaag ook veel 

spelletjes op wieltjes dus spread the word en neem allemaal een skateboard/rolschaatsen/step/iets 

anders gek op rolletjes/… mee!!  

 

28 september: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @zwembad Stadspark Turnhout   

 
Spitter, spetter, spater alle makkers in het water! Jaja, jullie horen het goed! Wij gaan zwemmen 

vandaag!!! Zie maar dat jullie allemaal jullie zwembandjes meenemen zodat jullie zeker niet 

verdrinken ;) Neem ook allemaal een handdoek/badpak/bikini/zwembroek/zwembril mee en vergeet 

zeker geen 4 euro!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon van de maand: Belle (0468 28 31 74) 
  



WIST JE DAT… 
…een octopus 3 harten heeft?   

…een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?    

…babykangoeroes zo klein zijn als een druifje als ze worden geboren?  

…haaien geen botten hebben?  

…een kakkerlak een week kan overleven zonder zijn hoofd?  

…de leiding trouwens al heel veel zin heeft in het nieuwe jaar!  

 

  



Zeeverkenners 
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Zeeverkenners 
 
7 september: Kennismakingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 
Kennismaken? Daar doen wij hier niet aan. Jullie kennen elkaar al goed genoeg, maar het 

kan misschien wel handig zijn om de leiding te leren kennen. Wij gaan dus gewoon een 

fucking dik spel spelen om de leiding wat meer te leren kennen. 

 

14 september: bosspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

 
Vandaag gaan we een bosspel spelen waar onze Colombiaanse vriend Pablo voor heeft 

gevraagd. Dus kom vandaag zeker allemaal jullie smokkel technieken testen. 

 

21 september: Vriendjesdag BBQ van 19 uur tot 21:30 uur @Frac 

 
 Barbeqyou, barbeqme, barbeqeverybody! Ja ja we gaan vandaag nog genieten van het 

goede weer en barbecueën, maar dit kan natuurlijk niet zonder vlees. Dus vergeet zeker je 

vlees niet mee te nemen. Het is ook vriendjesdag vandaag dus neem zeker ook een vriendje 

of vriendinnetje mee. 

 

28 september: Zeilen van 9 uur tot 17 uur @Melle  

 
Zeil je voor het eerst dan sla je een flater. Trek het je niet aan ga door, want later geniet je 

des te meer van wind en van water. Van wind en van water. Van water en wind. Toch al een 

geluk dat jullie niet voor de eerste keer gaan zeilen. Dus vergeet vandaag zeker je 

waterschoentjes en middageten niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon van de maand: Dieter Geerts (0471 03 52 33) 



WIST JE DAT… 
…sommige schildpadden langs hun poep kunnen ademen?  

…Pieter al 24 jaar oud is?  

…jullie verkenners zijn?  

…twee van jullie leiding Scogicup kampioenen zijn? 

…ik net een scheetje heb gelaten? 

 

 

 

  



 

LOODSEN 
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Loodsen  
 
7 september: Kennismaking van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Het is alweer de eerste scoutsactiviteit van het jaar!!! Nu jullie de oudsten zijn van de scouts 

krijgen jullie ook een speciaal lokaal. Dit moet natuurlijk nog mooi ingericht en versiert 

worden naar jullie smaak, dus neem zeker een aantal leuke dingen mee die we kunnen 

gebruiken als ‘versiering’. 

@Fien, neemt gij uwe schilder tape mee zodat we het lokaal zeker insect vrij kunnen maken 

;)  

14 september: Zeilen  van 9 uur tot 17 uur @Melle 

Om het nieuwe scoutsjaar in te zetten gaan we vandaag zeilen. Vergeet je waterschoenen, 

reservekleren, zonnecrème en boxen niet en dan beloofd het een topdag te worden!  

21 september: Vriendjesdag van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Vrolijke vrolijke vrienden, dat zijn wij! Vandaag mag je een vriendje, mama, papa, oma, opa, 

huisdier, sugardaddy, situationship, … meenemen naar de scouts. Wij zullen jullie dan zoals 

altijd weer de volle 3 uur entertainen. Nadien zijn jullie iemand anders probleem ;)  

28 september: Kooktocht van 12:30 uur tot 17 uur @Frac 

Ocht ocht ocht, vandaag gaan we op kooktocht! Haal jullie beste kookkunsten maar boven, 

want de leiding heeft honger. We spreken af aan het frac en niet aan het Raadsherenpark! Er 

is dus meer materiaal voorhanden, daarom willen we enkel perfect afgewerkt eten zien 

vandaag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon van de maand: Dieter (0498572052) 



WIST JE DAT… 
…ik nu eigenlijk aan het studeren zou moeten zijn? 

…ik geen zin meer heb om te studeren? 

…herexamens sucken? 

…mijn herexamen de 31e is? 

…ik succes berichtjes die dag dan zeer hard apprecieer? 

…metabolisme een saai vak is? 

…de naam van 1 enkel enzyme heel lang kan zijn?  

…dihydrolipoamide-S-acetyltransferase daar een voorbeeld van is? 

…het mooi weer is vandaag? 

…ik niet meer de langste ben van de scouts? 

…Charles de langste is? 

…ik dat niet leuk vind? 

…ik bij Astra Sweets werk deze vakantie? 

…ik daar zoveel snoep mag eten als ik wil? 

…ik nu maar beter terug ga studeren? 

 

 

 

 

 

 



Wat trek je aan 

op zaterdag? 
Je uniform! 

Waar je ons ook tegenkomt, je kan ons aan onze kledij herkennen. 
Scoutskledij mag je gebruiken om: modderspelletjes mee te spelen, 
ermee het bos in te trekken, hevig te spelen, je uit te leven,… want het 
kan tegen een stootje! 

 
Ons uniform bestaat uit: 

- blauwe zeescouts T-shirt, wit voor leiding 

- blauwe zeescoutsbroek (eender welke blauwe short, hoeft niet 
degene van de Hopper te zijn) 

- blauwe sokken 
- bottinnen 

- gele zeescoutsdas met zwart en reflecterend lint 

- blauwe wollen trui ( eentje voor de jongste takken en eentje 
voor de oudste) 

- welpenpetje (enkel voor zeewelpen) 
 

De truien van het 10-jarig bestaan, leidingstruien of gelijksoortige truien 
worden NIET meegerekend als uniform. Eveneens andere 
kledingstukken die verkocht worden in de Hopper Scoutsshop. 

 

Er wordt verwacht dat iedereen volledig in uniform komt. Elke 
zaterdag opnieuw!



Sinds enkele jaren is er geen winkel meer in Turnhout of randgemeenten waar 
onze uniformen verkocht worden. Daarom stellen wij jullie sinds enkele jaren 2 
mogelijkheden voor: 

1) Op 2 september 2023 zullen wij voor de activiteit en na de activiteit een 
paskoffer voorzien zodat jullie de mogelijkheid krijgt om uniformstukken te 
passen zodat je de maat weet die je dochter/zoon nodig heeft. Vervolgens 
ga je naar de website www.hopper.be winkel kleding uniform 
scouts en gidsen en zoekt daar het gewenste kledingstuk, klikt erop en 
voegt dit toe aan je winkelwagen. Wanneer je alle gewenste stukken 
geselecteerd hebt, bestel je dit. Een korte tijd later wordt dit je thuis 
bezorgd. 

2) Je plant een daguitstap met het hele gezin naar Antwerpen, Leuven, 
Hasselt, Genk, Aalst of Harelbeke en brengt er een bezoekje aan de 
Hopperwinkel. 

 

 
Gelieve er rekening mee te houden dat september en oktober drukke maanden 
zijn voor de Hopper en dat sommige uniformstukken even niet meer voorradig 
kunnen zijn. 

 
We hebben ook een klein tweedehandswinkeltje waarbij u terecht kan om uw 
uniform in goede staat maar voor een goedkopere prijs te kopen. Op dit moment 
hebben we echter nog te weinig uniformstukken in kindermaten. Daarom deze 
oproep: heeft u nog uniformstukken waar uw kind is uitgegroeid, maar die wel 
nog in goede staat zijn. Breng ze zaterdag mee of geef ze aan iemand van de 
leiding. Ze zullen een nieuw leven ingaan bij een ander scout.

http://www.hopper.be/


De uniformprijzen 

 

Blauwe T-shirt ZS kids 7-8/9-11/11-14 € 12,50 

Blauwe T-shirt S-M-L-XL € 14,50 

Lange broek ZS kids 5 tot 16 € 45,50 

Lange broek ZS 30 tot 42 € 54,50 

Welpenpet ZS 52 tot 57 € 19,50 

Mag niet in de wasmachine: krimpt! Maat = meet het hoofd en tel er 1 bij. 

 
Welpentrui 

 
5 tot 16 

 
€ 45,50 

AKZ-ZHD-ZWP-ZLW   

Zeescoutstrui XXS tot XXXL € 69,50 

SMK-ZVK-LDS 

 

Leidingstrui 

 

 

        XXS tot XXXL 

 

         €115,0 

Gele das / € 4,00 

 
Kentekenpakket 

Te bestellen binnen onze groep. Meer info hierover vindt u op de volgende pagina! 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

Op het uniform worden een aantal kentekens genaaid: 
 
 

1 België-Europa teken 9 TNV-badges (als je ze haalt) 
2 groepslintje 10 beloftekenteken 
3 jaarkenteken 11 kwartiermeester/bootsmaatlint (SMK/ZVK) 
4 totem (voor de leiding) 12 zeescoutslint 
5 kwartier/nestlintjes 13 reflecterend lint 
6 takkenteken 14 nestdriehoekje (ZWP of ZLW) 
7 scouts of gidsen teken (leiding) 
8 gids of hulpgidslint (ZWP en 
ZLW)



 

Onderweg Opgestoken! 
Het jaarthema van dit nieuwe scoutsjaar is ‘Onderweg Opgestoken’. 
Scouts en gidsen is natuurlijk meer dan spelen alleen: je leert er 
ontzettend veel. Scouting draait rond vrienden maken, 
verantwoordelijkheid, enthousiasme, leren verliezen, elkaar verdragen en 
nog veel meer. Leren doe je dan ook niet alleen, je doet het met een hele 
groep. Samen gaan we er dit jaar extra op letten wat de scouts ons 
allemaal al heeft bijgebracht en wat we graag nog zouden leren.  

 

Scouting op maat, wat is het? 
Scouting op maat is een initiatief van Scouts en Gidsen Vlaanderen om de financiële 

kosten van het jaar (inschrijvingsgeld, weekendjes, kamp, …) minder duur te maken. 

Zo willen ze de drempel voor gezinnen die het thuis minder breed                                          

hebben kleiner maken. 

Wat houdt het in? 

 
- Inschrijvingsgeld = helft van de normale prijs (29 euro) 

- Korting op uniform bij Hopper (50 procent voor een broek, rok of trui). Hier  is 

het belangrijk dat u bij uw aankoop het lidnummer van uw kind doorgeeft. 

- De mogelijkheid om weekendjes en kamp goedkoper te maken. Hierbij 

worden de kosten van weekendjes/kampen verdeeld: Scouts en Gidsen 

Vlaanderen betaalt 1/3, de groepskas betaalt 1/3 en jullie betalen ook 1/3 van 

de prijs. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je het vakje “verminderd lidgeld” 

aanklikken in de groepsadministratie wanneer u uw kind inschrijft. Dit moet 

gebeuren aan het begin van het scoutsjaar. Indien u hiervan gebruik wenst te 

maken, stuur dan een mailtje naar groepsleiding@zeescoutstoxandria.be . Aarzel 

niet om hierover vragen te stellen. Iedereen die het nodig heeft, kan van dit 

initiatief gebruik maken. 

UITpas met kansentarief? 
Ook via een UITpas met kansentarief krijgen inwoners van Turnhout, Beerse, Oud- 

Turnhout, Hoogstraten, Lille, Ravels en Vosselaar de kans om scouting minder duur te maken. 
 

Met deze pas betaald u slechts 20% van het lidgeld en 50% van het kampgeld. Onze     
groep kan dit via een toelage recupereren bij Stad Turnhout. 
Als dit voor u van toepassing is gelieve een foto te sturen van uw uitpas naar   
groepsleiding@zeescoutstoxandria.be zodat wij dit kunnen noteren.

mailto:groepsleiding@zeescoutstoxandria.be
mailto:groepsleiding@zeescoutstoxandria.be


Aanspreekpunt buiten de 

leidingsploeg 
Lina Geusens zit niet meer in de scouts als leiding, maar heeft nog een 

hechte band met de Zeescouts. Graag bieden wij voor ouders en leden een persoon 
aan waarbij je terecht kan met al je vragen die je liever niet aan leiding of 
groepsleiding stelt. Dit kan over alles gaan. Je kan Lina altijd contacteren met vragen of 
problemen over de scouts: +32 497 75 52 26       
 lina@zeescoutstoxandria.be 

 

Trooper 
Trooper is een site waarmee wij als scouts geld kunnen verdienen. Door via 
Trooper naar de site van je online aankoop te gaan, krijgen wij als scouts een 
percentje op je aankoop. Ouders betalen helemaal niets extra. Voor elke 100 euro 
die ouders besteden, krijgt de scouts 5 euro. Het enige wat je moet doen is via 
trooper.be/zeescoutstoxandria naar je winkel doorklikken. 

Bij welke sites kan u zoal terecht? We geven graag een klein overzichtje, maar er 
zijn er heel wat meer. In de zoekbalk op de site kan je ook zoeken naar jouw 
gewenste shop. 

Deelnemende winkels zijn o.a. Coolblue, Mediamarkt, Krëfel, Proximus, Bol.com, 
Collect&Go, Decathlon, A.S. Adventure, Booking.com, Brantano, Torfs, JBC, ZEB, 
Hema, Fun, Dreamland, Takeaway.com, Pizza Hut, Efteling, Bobbejaanland en nog 
zo veel meer. 

 

 

Koopt u in A.S. ADVENTURE? 
Vermeld bij elke aankoop onze naam ‘Zeescouts 
Toxandria’. Wij krijgen 10% van uw aangekocht bedrag. 
Vorige jaren hebben we hiervan ongelooflijk veel nuttige 
spullen kunnen kopen (o.a. waterdichte zakken, grote 
metalen koffers voor materiaal, EHBO tassen en nog veel 
meer). Dit is duur materiaal dat we normaal niet zomaar 
kunnen aankopen, maar met deze extra een ontzettend 
nuttig cadeau!

mailto:lina@zeescoutstoxandria.be


Koopt u in Decathlon? 
Hebt u een klantenkaart bij Decathlon? Hierop spaart u punten voor 
een                                 cadeaubon, maar u kan ook mee voor ons sparen. 
Verzamelen wij dan nog punten? Hoor ik u denken. Ja natuurlijk! We 
verzamelen gewoon gezamenlijk punten! Laat je klantenkaart 
verbinden met die van onze scouts (aan de inkom). Zo kunnen we door 
het jaar nieuw speelmateriaal aankopen. Vorige jaren hebben we 
ballen, raketten, baseball bats en nog veel meer aan kunnen kopen 
dankzij jullie! 

 

 

Soubry spaaractie 
Elk jaar doen wij mee met de spaaractie van Soubry om gratis pasta 

te kunnen  verdienen voor op kamp. Sparen jullie ook mee? Verzamel al je 
barcodes van de soubry pastadoosjes die je dit jaar koopt. Per 10 barcodes 
krijgen wij op kamp 1 pakje pasta gratis! 

 
 

 

Sponsoring 
 

Bent u een gulle gever, een sympathieke sympathisant, geëngageerde 
grootvader, zelfstandige of weet u iemand die ons zou willen sponsoren 

 
Geef ons gerust een seintje op   groepsleiding@zeescoutstoxandria.be



Locatie(s) 
FRAC – DE UITVALSBASIS VOOR AL ONZE NIET-VARENDE 
ACTIVITEITEN 

Van Stad Turnhout mochten we ons in het 
Frac vestigen. Dit is de oude legerkazerne 
gelegen aan de Slachthuisstraat. Samen met 
andere jeugdverenigingen delen we de 
lokalen, een groot plein een en speelbos. De 
werken om van deze loods een scoutslokaal 
te maken zijn nog steeds bezig maar zijn al 
sterk gevorderd zodat we sinds een aantal 
jaren de mogelijkheid hebben om de meeste 
van onze activiteiten hier te laten plaatsvinden! 
A ad 

Adres: Slachthuisstraat 15C, 2300 Turnhout 
 

MELLEVIJVER 

Voor onze activiteiten zoals zeilen, roeien en andere 
watergerelateerde activiteiten kunnen we uiteraard 
het water niet missen. Daarom zullen we in dit geval 
rechtstreeks afspreken aan de Mellevijver (E34- 
plas). 
Adres: E3-vijver, 2300 Turnhout



Een scouts-ongeval! 

Wat nu? 
Iedereen die ingeschreven is, heeft automatisch een ongevallenverzekering. We 
hopen natuurlijk dat we deze niet hoeven aan te spreken, maar het kan wel 
belangrijk zijn om te weten wat te doen bij een scouts-ongeval. 

 
Wat is een ongeval? 
Er moet sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’. 

Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een lange aanslepende ziekte, 
die op kamp naar boven komt, is dat niet. Ten tweede moet die 
plotse gebeurtenis leiden tot een ‘aantasting van de lichamelijke 
gaafheid’: een gebroken been, snijwonde,… Soms  is het moeilijk 
uit te maken of iets een plotse gebeurtenis is of niet. 
 
Wanneer ben je verzekerd? 
De verzekering geldt tijdens elke activiteit die door onze scouts 
wordt georganiseerd: de zaterdag, het kamp, feesten,… De 
verzekering geldt ook voor mensen die op weg zijn naar de 
activiteit of terug naar huis gaan (op de kortste weg van en naar de 
scouts). Ook brillen zijn mee verzekerd.



Wat te doen bij een scoutsongeval. 
 

1. Het aangifteformulier bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
(ongevalsverklaring) wordt ingevuld door de leiding, samen met de ouders 
en/of het kind. Het tweede deel (de medische diagnose) wordt door de 
dokter ingevuld. 
Dit formulier moet binnen de 8 dagen na het ongeval verzonden worden 
naar Ethias (Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt). 

 
2. Na de aangifte krijgen de ouders van de verzekering een melding dat het 

ongeval werd aangegeven en welk dossiernummer het ongeval gekregen 
heeft. Dit dossiernummer moet bij verdere briefwisseling vermeld worden. 
Vanaf nu zullen de ouders (of het slachtoffer zelf) het dossier verder 
opvolgen. 

 
3. De ouders betalen altijd zelf eerst de kosten bij de dokter, kliniek of 

apotheek. Als je aangesloten bent bij een mutualiteit, laat je je eerst door 
hen uitbetalen. Vervolgens stuur je het borderel van de mutualiteit (een 
formulier waarop aangegeven staat hoeveel de mutualiteit terugbetaald 
heeft) evenals de onkostennota’s naar Ethias. 
Als er tijdens de activiteit naar de dokter wordt gegaan zal de scouts de 
kosten voorschieten. Er wordt dan verwacht dat de ouders de kosten 
overschrijven. 

 

4. De vergoedingen worden steeds rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetaald. 
 

Wij raadplegen steeds een dokter bij een ernstige kwetsuur. Het kan echter 
voorvallen dat pas thuis een kwetsuur of de ernst van een kwetsuur wordt 
vastgesteld. Verwittig dan steeds iemand van de leiding! 

 
Meer info: 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/administratie/verzekering

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/administratie/verzekering


Formatie 

Elke zaterdag(namiddag) begint en eindigt met een formatie. In die formatie staan 
we per tak en worden de kreten geroepen. Soms is er ook een groepsformatie; dit 
is een formatie met de ganse groep. 

 
 

Nesten en kwartieren 

Nesten 
De welpen en zeeleeuwen zijn onderverdeeld in nesten 
van ongeveer 8 leden. Een nest is een groepje met een 
gids en een hulpgids die een ploeg vormen tijdens het 

spelen, knutselen en roeien. Elk nest heeft zijn eigen 
kreet die ze tijdens de formatie roepen. 

 

Kwartieren 
Teamwork, zin voor verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid zijn belangrijk bij de scheepsmakkers, de 
zeeverkenners en de loodsen. Onderverdeeld in 

kwartieren gaan ze op tocht, sjorren ze een vlot of koken 
ze hun potje. Net zoals bij de welpen worden ze met een 

achttal leden samen gezet. Ook kwartieren hebben hun 
eigen naam en hun eigen roep.



Totems 

Wat is het? 
Een totem is een dierennaam. Je hebt het misschien wel al eens 
gehoord. Een totem is een naam van een dier die jij krijgt, omdat jouw 
(karakter)eigenschappen dezelfde zijn als die van jouw totemdier. 
Probeer er maar eens achter te komen welke totem jouw leiding heeft. 
Op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/totems kan je de 
karaktereigenschappen van dit dier opzoeken. 

 
Waarom? 

Totemisatie hoort reeds van in het begin bij scouting. Baden-Powell 
ontdekte de sterke kanten hiervan bij Afrikaanse volkeren en de 
Indianen. Ook nu nog erkennen we de totemisatie als een zeer 
belangrijke werkvorm: de groep spreekt zich op een positieve manier 
uit over de persoonlijkheid van haar leden. Hierdoor groeit 
verbondenheid en betrokkenheid. Dit is enorm verrijkend, zowel voor 
de groep als voor elk kind. 

 

Wanneer? 
Je totem krijg je als je laatstejaar-scheepsmakker bent. Omdat mensen 
van karakter kunnen veranderen, volgt enkele jaren later nog een 
voortotem. Deze geeft een extra positieve toets aan de totem of vult 
een ontbrekende eigenschap in de totem aan. De voortotem wordt 
gegeven bij de loodsen. 

 
Hoe? 

Doormiddel van een grote opdracht kan je je totem verdienen. Deze 
opdracht wordt vervuld samen met je leeftijdsgenoten. Samen brengen 
jullie afgezonderd van de rest van de groep dag en nacht door. In onze 
scouts kan je alleen op kamp getotemiseerd worden.

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/totems


TNV 

In een zeecoutinggroep is kennis van je boot en van de geldende regels 
op het water heel erg belangrijk. Het is zoals op de weg: verkeersregels, 
materiaalkennis, signalisatie, … je moet ze kennen als je wil gaan varen. 

 

Vanuit de overtuiging dat iemand die de verantwoordelijkheid neemt in 
een zeescoutingboot over heel wat theoretische en praktische kennis 
moet kunnen beschikken, is het dus heel belangrijk dat onze 
scheepsmakkers en verkenners enkele basisvaardigheden ontwikkelen. 
Hiervoor gebruiken we de cursus TNV: Training Nautische 
Vaardigheden. In deze cursus komen zwemmen, zeilen, knopen, EHBO 
en reglementen aan bod. In de oudste takken is sinds enkele jaren ook 
sprake van een extra: de kennis en kunde van vuur. 

 

De basis hiervan wordt reeds gevormd bij de zeewelpen. Tijdens hun 
scoutsjaar leren ze de basistechnieken van het roeien zodat ze reeds 
hun eerste vaartochtjes kunnen maken. 
Het mag duidelijk zijn dat het in het belang van iedereen is dat zowel 
zeewelpen, zeeleeuwen, scheepsmakkers, verkenners en loodsen dit 
serieus nemen. Doorheen de jaren worden uiteraard kansen geboden 
om hierin te groeien. 

 
Kortom: er wordt van iedereen verwacht dat deze zaken gekend zijn op 
de boot. Deze kennis wordt ook getest en geëvalueerd. Elk kind houdt 
zelf een individueel diploma bij waar zijn/haar geslaagde onderdelen op 
zijn aangeduid. Als deze volledig is, verdien je een algemene badge die 
je op je trui kan naaien. 

 

Nog even dit: we zijn natuurlijk géén school, maar er wordt toch een 
‘kleine’ inzet verwacht.



Klein vaarbewijs 
Bij de loodsen en leiding wordt er gewerkt aan het behalen van een 
klein vaarbewijs. Dit bewijs, waarmee ze op de meeste 
binnenwateren met de meeste motoren mogen varen, is uiterst nuttig 
om leiding te worden. Meer hierover vind je op www.vaarbewijs.nl . 

 
 

 

Maandprogramma 

Maandelijks wordt er het maandprogramma op de website gezet. Er is 
geen papieren vlotje meer.  Slechts  enkelingen vroegen hier nog naar 

en zo besparen we heel wat papier en                                bomen. (Als er 
iemand van jullie geen computer heeft, laat dan iets weten aan je 

leiding die dit voor jou kan uitprinten.) Alle extra praktische informatie 
zal op tijd meegedeeld worden op de website en worden gemaild.

http://www.vaarbewijs.nl/
http://www.vaarbewijs.nl/


OZEE 

Naast onze leidingsgroep wordt de groep ondersteund door een ploeg 
enthousiaste ouders, oudleiding en sympathisanten. Het Ozéé van onze 
zeescouts is steeds op zoek naar toffe, enthousiaste mensen die de 
groep een warm hart toedragen; 

- enthousiastelingen, die een handje willen toesteken bij 
activiteiten en/of feesten van de groep; 

- om de verbondenheid tussen leden en ouders te versterken en 
ervoor te zorgen dat onze groep financieel gezond kan blijven. 

Voel je je geroepen om een handje toe te steken? Bel gerust iemand 
van het Ozéé (nummer vooraan in het boekje, onder de leiding). 

 

Daarnaast willen we graag voor sommige activiteiten occasioneel 
beroep doen op de hulp van enkele ‘helpende handen’. Dit betekent dat 
je geen vast engagement opneemt binnen het team van medewerkers, 
maar dat je graag een handje toesteekt op speciaal verzoek. Uiteraard 
mag je je hiervoor ook steeds aanbieden bij iemand van de leiding. 

 

 

WEBSITE 

Onze groep heeft de route naar de elektronische snelweg gevonden. 
Surf gerust eens naar www.zeescoutstoxandria.be en ontdek de virtuele 

versie van de Kempische zeescouts. Op deze website vind je foto’s, de 
kalender, nieuws, info over de boten en allerhande praktische 

informatie. 
 

Liken op FACEBOOK? Zoek op ‘Zeescouting Toxandria’ 
Volgen op Instagram? Zoek op ‘zeescouts_toxandria’

http://www.zeescoutstoxandria.be/


OPENING VAARSEIZOEN 

De opening van het vaarseizoen is een echte traditie binnen 
zeescouting. Hierbij wordt het moment ingeluid dat iedereen terug het 
water op mag. Van zeehond tot leiding, iedereen is paraat om dit 
feestelijke gebeuren mee te vieren. 

 

BELOFTE 

Het is de bedoeling dat iedere nieuwe scout zijn of haar belofte aflegt, 
ergens in het begin van het scoutsjaar. Ook zij die reeds een belofte 
hebben afgelegd, dienen deze elk jaar te vernieuwen. Op deze manier 
tonen zij waar het in (zee)scouts echt om draait en nemen zij het 
engagement om zich hiervoor weer een jaartje met volle goesting te 
geven.



Scouting? 

Met dit motto gaan we dit jaar opnieuw aan de slag! Want natuurlijk, 
engagement en inzet is elk jaar volop aanwezig. 
Helaas komt er aan alle mooie liedjes ook een einde. Dit jaar zijn er 1 
personen gestopt van onze trouwe leidingsploeg. Na jarenlange inzet, 
waarvoor we hen erg dankbaar zijn, varen zij een andere koers uit.  
Natuurlijk kunnen we dit niet    aan ons laten voorbijgaan zonder ze op 
onze eigen scoutse manier een bedankje toe te sturen. 
Daarom roepen we met zijn allen: 

D…A…N…K…U… 

DANK

UUUUU! 



Een welgemeend dankwoordje voor alle leiding die wekelijks klaarstond 
om hun leden een pracht van een vrije tijd te bezorgen. 

 
Arthur – Hanne – Kato – Khadja Mira – Marie – Marieke – Mathis – Matthis – 
Nienke – Pieter – Thibault – To – Vibe – Vie - Wies 
 
Dankuwel! 
 
Hopelijk zien we jullie nog vaak op de scouts verschijnen! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZEESCOUTS, RECHT DOOR … ZEE! 


