
Kampboekje scheepsmakkers 2023 

Woensdag 19 juli 

Jaja de eerste dag van kamp of het festival beter 
gezegd gaat vandaag van start. Eerst nog jullie tickets 
laten nakijken en daarna klaar maken voor festival van 
jullie dromen!  

Zorg maar snel dat jullie rugzakken uitgeladen zijn en 
jullie klaar zijn voor de eerste dag van dit mega leuke 
festival want de leiding heeft er al zeker veel zin in! 
Hopelijk wordt het mooi weer want anders wordt het 
een hele dag met je hoofd in de wolken lopen omdat 
het hier zo leuk is en met je voeten in de modder. Maar 
dat houdt ons natuurlijk niet tegen want de leiding 
heeft nog heel veel leuke spelletjes voor jullie dus 
hopelijk zijn jullie een beetje uitgerust want de leiding 
goed uitgerust en heeft heel veel zin in de eerste dag 
van het festival. 

 

 

 

 



 

 

 

Kleur deze kleurplaat in om helemaal in de 
festivalsfeer te komen 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 20 juli  

Vandaag gaan we feesten zoals de beesten! We zitten 
namelijk in het land van morgen (Ja, ik bedoel 
inderdaad Tomorrowland). Dat is dus echt een van 
onze fantastische Belgische festivals, hé! Daar mogen 
we als klein Belgenlandje toch behoorlijk trots op zijn. 

We zullen vandaag doorgaan tot in de vroege uurtjes 
en dan nog net dat tikkeltje langer. We willen namelijk 
zoveel mogelijk van dit unieke festival genieten. De 
verplaatsing naar het festival zullen we wel te voet 
moeten doen, want het openbaar vervoer ligt een 
beetje stil. Gelukkig hebben wij blijde voetjes die niet 
gaan klagen over een kilometertje meer of minder. We 
zijn dan ook onderweg naar de tijd van ons leven. Ik 
heb al vaak gehoord dat het daar zo leuk is dat mensen 
gewoon vierentwintig uur lang wakker blijven. Hoe zot 
is dat?  
Mochten we uiteindelijk toch de kracht niet meer 
hebben om te blijven dansen, kunnen we nog altijd in 
ons luxetentje kruipen. Let wel op! Ik heb gehoord dat 
er af en toe mensen wakker worden gemaakt en uit 
hun tent worden geroepen om nog wat meer te 
dansen, maar dat zou alleen bij de oudere jongelingen 
gebeuren.  
In ieder geval: laat dat feestje maar snel beginnen!  



Zoek de woorden om helemaal in zomerse sferen te komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 21 juli  

Vandaag gaan we naar een flowerpower festival. Deze 
jeugdcultuur waaide in de jaren 60 samen met heel 
veel volkswagenbusjes bloemen en kleur van de 
Verenigde Staten naar hier. 

Vandaag zijn we één met de natuur en voor de vrede 
en najagen van plezier. We hebben genoeg chil tijd 
voorzien voor jullie want dat hebben jullie wel verdiend 

Peace out  

  



Zaterdag 22 Juli - Bezoekdag 

Vandaag begint het grote kamp, want vanaf vandaag 
komen onze jongere takken ook richting het prachtige 
Elburg! En jullie mama’s en papa’s zijn vandaag 
natuurlijk ook weer meer dan welkom om eens te 
komen kijken naar hoe jullie het stellen op kamp. Dus 
maak je bedje al maar klaar, want dit is het ideale 
moment voor een stevige schouwing! 

We beginnen de dag op de plek waar we ons als 
scheepsmakkers het meest thuis voelen, op onze 
zeilboten natuurlijk! We gaan de wateren rond Elburg 
eens goed afspeuren, pak die waterschoentjes maar uit 
jullie tent, doe je reddingsvest maar strak aan en pas 
op voor de klapgijp! 

Nadat onze ouders weer vredig naar huis vertrokken 
zijn, en onze buikjes lekker gevuld zitten (dankjewel 
fourage!) trekken we ons weer even terug. Wat we 
juist gaan doen houd ik nog even geheim, maar ik kan 
jullie al verklappen dat het iets te maken heeft met 
vechtkringen en chocoladefonteinen, rarara wat 
zouden we vanavond nu toch doen? 

 
 

 

 



Chaos Sudoku! 

 

Chaos sudoku heeft blokken met een rare vorm in plaats van de vierkante 
blokken bij een normale sudoku. Je plaatst cijfers van 1 tot en met 9, uniek 
voor dat blok, die rij en die kolom. Krijg je de sudoku opgelost? Laat deze dan 
zien aan jullie favoriete leiding, en misschien win je wel een prijs… 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 23 juli  

Gisteren is het ‘groot’ kamp echt officieel begonnen nu 
dat ook de kleine kindertjes zijn aangekomen en jullie 
je ouders voor de komende week echt hebben 
uitgezwaaid.  

Tijd dus om al fluitend en zingend een stapje in de 
wereld te zetten. Een groot stapje, een heel grote stap.  

Samen gaan we de woeste wereld van de 
festivalwildernis te Elburg en omstreken verkennen. 
Hopelijk zijn jullie fysiek in orde, want het beloofd een 
hels avontuur te worden.  

Niets beter om dit met Nederlandstalige liedjes te 
doen. Leer de volgende liedjes dus zeker van buiten:  

- Zo vrolijk – Herman van Veen 
- Afscheid van een vriend – clouseau  
- Porselein – Yasmine  
- Alles van Gunter Neefs 
- Laat de zon in je hart – Willy Somers  
- Zaragoza – Jimmy Frey  

Bon, dit zijn wel genoeg liedjes, als je die al kent, dan 
zal het al goed zijn.  
 

 

 



Maandag 24 juli  

Ook vandaag zetten we onze fantastische tocht verder 
door het mooie Elburg. Hebben jullie al je favoriete 
Nederlandse klassieker gezongen op deze prachtige 
tocht? Nog niet? Dan is er nog tijd zat vandaag om 
luidkeels mee te zingen met je favoriete liedjes! 

Enkele inspiratie van de leiding als die van gisteren nog 
niet genoeg was: Allemaal van Wim Soutaer, De 
vriendschapsband van X!NK of Het is een nacht van 
Guus Meeuwis, genoeg keuze tussen onze Nederlandse 
klassiekers! 

Na deze vermoeiende festivaltocht is het tijd om een 
beetje te ontspannen. Wie weet doen we wel een 
boys- en girlsnight? Of een massagecirkel?  

In ieder geval zal er tijd zat zijn om die voetjes even 
omhoog te leggen en opnieuw energie op te doen voor 
de komende festivaldagen.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Woordzoeker in het festivalthema: 

 

FESTIVAL GEZELLIGHEID 

INSMEREN KAMPVUUR 

KLASSIEKERS LEIDING 

SCHEEPSMAKKERS SFEER 

TOTEMS TWEEDAAGSE 

ZOMERKAMP 
 

 

 

 



Dinsdag 25 juli 

Haal jullie lasso en cowboyhoed maar boven, want 
vandaag is het country dag. Misschien heb je al eens 
liedjes gehoord van beroemde countryartisten zoals 
Johnny Cash en Dolly Parton, want vandaag is het hun 
dag om te shinen! Gelukkig gaan wij het niet zo ver 
zoeken in het verre westen, maar vandaag gaan wij 
Elburg onveilig maken als echte Cowboys en Cowgirls. 
Maar zijn jullie ook slimme Cowboys en Cowgirls om 
daar achter te komen is hier een supermoeilijke 
woordzoeker. Succes vrienden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als je alle woorden kan vinden. Kan je met de 
overgebleven letters nog een wijze zin vinden. 

 

W K E I Z U M A 
E L A S S O V M 
I G C L E O I E 
L D I O N I N R 
A G W T W I N I 
N T U A A B L K 
D U T U D A O A 
R C O U N T R Y 

 

AMERIKA 

AVONTUUR 

COUNRTY 

COWBOY 

GITAAR 

LASSO 

MUZIEK 

WEILAND 

 

De zin met de overgebleven letters: 

 

_ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ 

 

 



Kleur deze kleurplaat in om helemaal in de festivalsfeer te komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 26 juli  

Deze dag staat helemaal in het teken van een van de 
meest energieke muziekgenres dat er maar is: 
Hardstyle. Jaja, jullie gaan die energie nog nodig 
hebben vandaag! We zetten hier en daar misschien nog 
eens een stapje in de wereld… misschien, maaaaarr 
misschien ook niet, tsja wie zal het zeggen? De leiding 
alvast niet! 

 

Zorg vooral maar dat jullie allemaal goed gehumeurd 
zijn, want vandaag moet je ook wat samenwerken met 
elkaar en zeg nu zelf, wie heeft er zin om de hele tijd 
met een brompot te praten? 

 

Hopelijk zijn jullie na afloop van deze dag niet te moe, 
maar ja we zijn toch al wel even op kamp en misschien 
begint de vermoeidheid toch al door te wegen. 
S’avonds zullen we eens een keertje rustig aan doen. 
Klinkt dat als een goed idee? 

 

 
 



En dan nog wat denksport! Geen saaie sudoku, nee nee, hier een 
spelletje dat je misschien nog nooit hebt gespeeld. Los het op en 
wie weet krijg je wel een groot voordeel vandaag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 27 juli 
 

Het festival begint een beetje op zen einde te lopen 
daarom doen we vandaag maar wat rustiger daarom is 
het vandaag reggae dag. Een hele dag rustig aandoen, 
vandaag gaan we ons niet te veel aantrekken van 
andere dingen en leven zoals Bobby McFerrin ooit zei: 
Don’t worry be happy. Vandaag zal de hele dag dus ook 
in het thema staan van reggae. Maak in jullie haar maar 
zoveel mogelijk dreadlocks en haal allemaal maar jullie 
innerlijke Bob Marley boven.  

 

Reggae komt van Jamaica en daar is het ook altijd goed 
weer dus hopelijk betekent dit dat het ook bij ons 
vandaag op festival goed weer gaat zijn anders denken 
we nog eens terug aan wat Bobby Mcferrin zei van 
Don’t worry be happy.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleur deze kleurplaat in om helemaal in de reggae sfeer te komen  



Vrijdag 28 juli 

Nu het einde in zicht is gaan we eens zien hoeveel 
kennis en vaardigheden jullie dit kamp hebben 
opgestoken. Het moment waar we ons kunnen 
onderscheiden als echte zeescouts. Goede tip! Probeer 
in de loop van het kamp tijdens de chil momentjes al 
eens alles te bekijken en dan komt dit zeker goed. 

In de namiddag gaan we met zen alle naar een rock 
festival waar de voltalige zeescouts aanwezig gaat zijn. 
S ’avonds sluiten we de dag dan af met een heus 
kampvuur waar we gezellig kunnen babbelen en liedjes 
zingen. 

 
 



Zaterdag 29 Juli 

Zo snel dat ons kamp begonnen was, zo snel is het 
vandaag weer gedaan... We hebben tijdens ons 10 
dagen lange festival ‘Roxandria’ uitgeleefd, alle hoeken 
van onze festivalweide afgespeurd maar vooral kei en 
kei had gefeest!  

Maar ja, het zit er weer eens op. En wat ziet onze 
festivalweide er na 10 dagen uit als een stort! Dat 
kunnen we niet zomaar achterlaten, dus pak die 
afvalgrijpertjes al maar klaar en neem een vuilzak in de 
hand, vandaag wordt opruimdag.  

Ziezo, het kampterrein ziet er weer spik en span uit. We 
ruimen nog snel onze tentjes op en pakken ze weer in 
voor volgend jaar. Maar wat merken we nu? We zijn 
veel sneller gedaan dan gepland? Dat betekent dat er 
nog tijd is om te feesten! Maar helaas, we hebben alle 
muziek al gehoord, na alle hardstyle, country, reggae 
en rock is er nog één genre dat we nog over hebben.  

HEAVY METAL! Al voelt het een beetje vreemd om los 
te gaan op de nummers van Metallica, Iron Maiden en 
Judas Pies in ons scoutsuniform kan niets ons vandaag 
nog tegenhouden om er een mega-grave laatste 
festival dag van te maken! 

 
 



HEAVY METAL 

 
 


