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Beste Akazeeërs, of beter gezegd, AHOY PIRAATJES!  
 
Zijn jullie klaar voor het grootste scoutsavontuur van het jaar? 
 
We blikken even terug op het afgelopen jaar. We hebben er al veel leuke activiteiten op 
zitten dit jaar. In september leerden we elkaar kennen. We hebben veel bosspellen gespeeld, 
en ook verschillende stadsspellen. 
 

 
We zijn gaan roeien en gaan zwemmen én we hebben onze belofte afgelegd, als echte 
zeescouts.  

 
  



 

 

De Sint is langsgeweest, omdat jullie (bijna) altijd zo braaf waren. En toen we driekoningen 
waren gaan zingen hebben we veeeel snoepjes gekregen! 

Er staan nog een paar giga-geweldig-leuke activiteiten op de planning voor de komende 
zaterdagen… MAAR in juli is het eindelijk zo ver… dan gaan we op KAMP!!! We gaan naar 
Zeewolde, dat is een stadje in Nederland. We gaan hier nog veel meer spelletjes spelen, we 
gaan roeien, we gaan op dagtocht en jullie krijgen elke dag lekker eten, gemaakt door de 
fourage. Er staat veel op de planning, maar bovenaan op de planning staat uiteraard 
‘plezier maken’! Hopelijk hebben jullie er al even veel zin in als de leiding!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan op piratenkamp, dus bereid jullie voor om echte piraten te worden: met een 
papegaai als huisdier, overleven op een eiland en schatten zoeken… SPANNEND.  
Zijn jullie al benieuwd naar de planning van ons epische, super coole kamp? Op de volgende 
bladzijden van dit kampboekje vind je dag per dag al een beetje van wat we gaan doen!! 
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ZATERDAG, 20 juli 
Het is zover! Vandaag is de dag dat we eindelijk op kamp vertrekken. Jullie worden door 
jullie ouders/ familie/ vrienden naar de kampplaats in Zeewolde gebracht.  
 
Eenmaal aangekomen, zal het al middag zijn. Daarom mag iedereen lunchen op het 
kampterrein met de picknick die jullie meebrachten van thuis. Wij zijn alvast benieuwd welke 

lekkere dingetjes jullie allemaal meenemen.      

 
De leiding zal jullie daarna helpen met het installeren van jullie bedjes en alle andere spullen, 
en daarna kan je trots aan je mama en papa laten zien waar je de komende week gaat 
slapen.  
 
De namiddag gaat verder, dus we beginnen met de spelletjes!! Jullie mama en papa mogen 
voor deze ene dag in het scoutsjaar een keer meespelen, wat het nóg leuker maakt. We laten 
zien welke spelletjes we zoal spelen op de scouts, en wie van de Akazee deze spelletjes dan 
wint! ;-)  
 
Tegen het einde van de namiddag wordt het tijd om dag te zeggen tegen onze mama’s en 
papa’s. Niet verdrietig zijn, want de lieve Akazee-leiding zal jullie de komende week veel 
liefde geven, met jullie samen spelen en misschien soms ook een beetje plagen…  
 
In de avond eten we voor de eerste keer allemaal samen. Dit zal een lekkere maaltijd zijn, 
die de fourage voor ons klaargemaakt heeft.  
 
Daarna maken we ons klaar voor ons bedje, en dan gaan we super goed slapen tijdens deze 
eerste nacht van het KAMP!! En wie weet, maken jullie al vele piratenavonturen mee in jullie 
dromen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hier is een klein ‘Dit of dat?’-spelletje waar je moet kiezen tussen verschillende leuke 
scoutskamp-dingen. Wij zijn benieuwd naar jullie favorieten!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

ZONDAG, 21 juli 
Gisteren zijn we aangekomen bij de wilde zeeën van Zeewolde. Hopelijk zijn jullie helemaal 
klaar voor een eerste hele dag op het ruime sop. Ik heb gehoord dat er vijandige piraten in 
de buurt zitten dus bereidt jullie al maar voor op een spectaculair piratengevecht. Er staan 
vandaag allerlei verschillende piratenspellen op de planning. Wij zijn alvast heel benieuwd 
wie van jullie de sterkste piratenbemanning vormen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Maandag, 22 juli  
Als piraten van de zeescouts moeten we natuurlijk ook het water op. In de voormiddag gaan 
we roeien met iedereen om onze skills te verbeteren. 
Na het middageten gaan we weer naar het water 
maar gaan we zwemmen en ons kamp-actje oefenen.  
Na het zwemmen kunnen we brieven schrijven naar 
onze lieve familie en wat spelletjes spelen voor het 
avondeten. En dan sluiten we de dag af met nog een 
verhaaltje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

DINSDAG, 23 juli 
Het is tijd om de stoute schoenen aan te trekken, de rugzakken te vullen en ons klaar te maken 
voor een onvergetelijk avontuur, we gaan namelijk op dagtocht!!!! 
Zoals elk jaar op kamp gaan we weer een leuke dagtocht maken. Zijn jullie al nieuwsgierig 
naar waar we dit keer stappen? Ik al zeker wel!  
 

Als we terug komen na een dagje stappen, gaan we het zeker allemaal warm hebben, dus 
gaan we ons ook nog eens afkoelen tijdens het zwemmen. 
 
Hier is alvast een kruiswoordraadsel in thema dagtocht en zwemmen. 
 
Horizontaal 
3 dit dragen we tijdens het wandelen 5 hierin steek je spullen voor het wandelen 6 iets dat je 
op je huid doet om niet te verbranden 8 iets dat je op je hoofd zet als de zon fel schijnt  
 

Verticaal 
1 een soort broek dat je aandoet bij het zwemmen 2  hiermee droog je jezelf af na het 
zwemmen 4 neem je best mee als je geen dorst wilt hebben 7 een soort jas dat je aandoet als 
het regent 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 zwembroek 
2 handdoek 
3 uniform 
4 drinkbus 
5 rugzak 
6 zonnecrème 
7 regenjas 
8 pet 



 

 

WOENSDAG, 24 juli 
Goeeeedemorgen lieve piraten, trek jullie speelkleren maar aan want in de voormiddag staat 
er een kei cool smokkelspel op de planning. Wat jullie gaan smokkelen blijft natuurlijk nog 
een grote verrassing!! In de namiddag krijgen we bezoek van de oudere piraten (de loodsen). 
Zei hebben een super leuk spel voor ons georganiseerd. Wat ze hebben voorbereid weten 
we natuurlijk nog niet. Nadat we ons hebben geamuseerd met de grote piraten is het al weer 
etenstijd. Na het eten zullen we wel heeeeel uitgeput zijn en kruipen we lekker in onze kajuit. 
Slaapwel lieve piraatjes!!! 
 
Wie kan er deze tekening het mooiste inkleuren? 

 



 

 

DONDERDAG, 25 juli 
Ahoy piraatjes!  
Het is vandaag al donderdag en er staat vandaag weer veel op de planning. Als we onze 
buikjes rond hebben gegeten, trekken we onze waterschoentjes en zwemvesten aan en 
begeven we ons op het water. Na het roeien, leren we jullie ook nog wat TNV. Ik hoor jullie al 
zeggen: “Maar leiding, wat is TNV?”. Wel lieve akazeetjes, we noemen dat technische 
nautische vaardigheden. Allemaal heel moeilijke woorden, maar het betekent eigenlijk dat we 
jullie de echte scoutsvaardigheden gaan aanleren. Dus hopelijk zijn jullie goed wakker tegen 
dan! 
 
Na ons heerlijke middagmaal zullen we als echte piraten anderen gaan aanvallen in een 
strijd op het land. En de namiddag afsluiten doen we met een heel speciale quiz. Zorg er dus 
maar voor dat jullie alle liedjes van LikeMe en Piet Piraat goed kennen, want je zal het nodig 
hebben.  
 
Ons avondeten wordt zoals altijd weer klaargemaakt door onze lieve fourage. Ik kijk er 
stiekem al naar uit! 
En nadien kruipen we weer lekker in ons bedje om morgen goed uitgerust te zijn voor onze 
laatste volledige kampdag.  
 
Tot morgen akazeetjes! 

 
P.S. Ter voorbereiding van ons piratenkamp kunnen jullie deze schatkaart inkleuren!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VRIJDAG, 26 juli 
Vandaag gaan we nog is goed nat worden, als het mooi weer is gaan we waterspelletjes 
spelen.  
In  de namiddag zullen we met heel de scouts samen komen en een groot groepsspel spelen. 
Zo leren we andere groepen kennen. ‘s Avonds gaan we nog gezellig aan een kampvuur 
zitten en tonen we ons kamp actje aan de rest. Zo  sluiten we de laatste avond af om nog een 
laatste nacht te slapen. 
 
 Zorg dat alle piraten hun spullen terug krijgen en niks vergeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ZATERDAG, 27 juli 
Lieve, lieve, lieve piraatjes. We zijn helaas pindakaas vandaag aan onze laatste dag van het 
scoutskamp aangekomen. We kruipen weer lekker vroeg uit de veren om de laatste spelletjes 
te spelen. Natuurlijk kunnen we niet vertrekken voor heel het kampterrein is opgeruimd, dus 
steken we onze handen uit de mouwen (voorzichtig, straks vliegt er een papegaai mee uit je 
mouw). Nadat alles is opgeruimd is het al weer tijd om op de bus te stappen. Hopelijk hebben 
we allemaal een heel leuk kamp achter de rug om nooit te vergeten!!!! 
 
 

 


