
Zaterdag 20 juli: de piratenboot komt aan 

 

Eindelijk is het zover! Na lang wachten is het favoriete moment van het jaar 

aangebroken, het zomerkamp van 2024. Dit jaar trekken we met ons piratenschip naar 

het mooie Zeewolde. Hier staan jullie vertrouwde scheepslui (leiding) al klaar om er 

een geweldig kamp van te maken. Wat er dit kamp allemaal gaat gebeuren blijft nog 

even geheim, maar ik zweer op mijn kapiteinshoed en mijn ooglapje dat het super leuk 

gaat worden. 

Vandaag staat er alvast van alles op de planning: je kajuit inladen (bedjes opstellen in 

de tent), nog even lekker genieten van de picknick die jullie ouders hebben 

meegenomen, nog enkele spelletjes samen spelen met de geliefde “mamsies, 

papsies, moekes, vokes, memes en pepes”, maar dan is het toch echt tijd om iedereen 

die niet op onze piratenboot thuis hoort over boord te zwieren en er het beste kamp 

van de maken dat je ooit al hebt meegemaakt. 

Kruip deze dag toch maar op tijd in bed, want het beloofd nog een leuke maar 

vermoeiende dag te worden morgen.        

 

Schip ahoi luitjes, ik kijk er al naar uit om jullie mee te nemen op dit piraten avontuur. 

Xoxo  

Jullie kapitein 

  



Vanavond zingen we voor de eerste keer het avondlied, ken je dit nog? 

 

Droom mee, de avond is neergekomen, 

de zonne zonken, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om nu te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, Heer, verlaat ons niet! 

Scouts en leiders knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt ons gebee 

Luisterend fluisterend kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

 

- Slaapwel –  

-dikke knuffels aan alle leiding- 
  



Zondag 21 juli: het schip vaart uit 

Ahoy, piraten! Wat een onvergetelijke dag gaan we vandaag beleven op ons geweldige 

piratenkamp. Laat me jullie alvast meenemen op een reis door al onze avonturen! 

We beginnen de dag vol energie en opwinding met een fantastisch fotozoekspel!         

Gewapend met schatkaarten gaan we op zoek naar verborgen beeld-ige schatten die 

in het stadje verstopt zullen zijn. We zullen over heuvels moeten klauteren, in 

struikgewas speuren en de aanwijzingen op onze kaarten volgen zoals echte piraten 

die op jacht zijn naar verborgen pareltjes.  

Een stevig middagmaal geeft ons terug energie, die we nodig zullen hebben om ons 

op gevaarlijk terrein tussen de weerwolven    te begeven! Met onze ogen dicht en onze 

oren gespitst, zullen we luisteren naar gefluister, geschuifel of misschien zelfs zachte 

grommen. Het is aan jullie om de weerwolven te ontmaskeren en nadien de buit aan 

de kapitein te overhandigen. Zet hem op! 

Na al die spannende avonturen is het tijd om onze heupen wat los te maken. We willen 

toch niet als oude peetjes terugkeren naar huis?!      . Daarom zullen we al stampend 

op de grond en zwaaiend met onze armen, met luide kreten onze innerlijke piraten 

loslaten op de spannende muziek van ons fantastische kampdansje. Zwier die armen 

en benen dus al maar goed los, want die gaan we zeker nodig hebben!  

Hierna krijgen jullie even de tijd om al jullie verhalen op te schrijven in een briefje naar 

het thuisfront, want die zullen hoogstwaarschijnlijk heel benieuwd zijn.  

Onze dag sluiten we af met een legendarisch piratendrankjesspel.    Met geheime of 

misschien zelfs betoverde ingrediënten en magische formules zullen we mysterieuze 

drankjes maken. Maak jij het lekkerste of gekste drankje van de piratenwereld?  

Zoals een echte piraat kruipen we in ons bed met een verhaaltje van de kapitein, wat 

we wel hebben verdiend na zo’n drukke dag!  

  



Oh nee, de piraat is zijn boot verloren in de diepe zee. Hoe kan dat nu? Helpen jullie 

de piraat zijn weg te vinden naar zijn o zo geliefde schip?  

 

 

  



Maandag 22 juli: storm op zee 

Ahoy, vandaag trekken we net zoals de piraten het water op. Hopelijk gaan jullie de 

wilde wateren van Zeewolde kunnen trotseren. Maar maak je geen zorgen, jullie zijn 

zeker weten dappere piraten die elke golf kunnen bedwingen! Misschien wordt het 

wel eens tijd om de ondeugende Fernandes een verfrissende plons te laten nemen. 

Naast het trotseren van de golven gaan jullie wat bijleren over dingen die je zeker 

wel moet kunnen als piraat! Zoals je veters zelf kunnen strikken, je slaapzak in je 

slaapzak zak steken, met een papegaai leren praten, een schatkaart leren lezen en 

veeeeeel meeer!!  

Smeer jullie stembandjes al maar in en warm je spieren al op want die ga je zeker 

nodig hebben vandaag! Maak je klaar voor een onvergetelijke dag als piraten!! 

 

 

 

 



Dinsdag 23 juli: op zoek naar de schat 

Beste zeehonden! Vandaag gaan we op een  dagtocht vol speeltuinen en plezier, op 

zoek naar de geheime schat van het rijk van ‘Zeewoldia’. Train al vast maar van te 

voren en warm je beentjes maar op want het kan wel eens een vermoeiende wandeling 

worden. Maak je geen zorgen, we gaan niet te ver wandelen, anders dan gaat 

Fernandes zeuren hihi    .  

We gaan de mooiste plekken van dit geheime land ontdekken, dus laten we alvast 

hopen op goed weer en een mooi zonnetje dat lekker in ons gezicht schijnt. Vergeet 

zeker niet je beste benen mee te nemen, want die ga je sowieso nodig hebben en ook 

zonnecrème, een drinkbus, een rugzakje en een pet kunnen wel eens handig zijn.  

En niet vergeten om vandaag extra lief tegen jullie leiding te zijn want wie weet staat 

er dan wel iets leuks op jullie te wachten. Warm je stem al op om liedjes te zingen, zet 

je beste beetje voor en laten we er weer een geweldige dag van maken!  

  



Vul dit vriendenboekje in zodat we elkaar nog beter kunnen leren kennen! 

 

 

VRIENDENBOEKJE ZEEHONDJES 

 

Mijn naam is ……………………………………………………………………………... 

Ik ben jarig op …………………………………………………………………………… 

Mijn hobby’s zijn ………………………………………………………………………... 

Mijn favoriete eten is……………………………………………………………………... 

Mijn lievelingskleur is …………………………………………………………………… 

Ik heb … broers en … zussen 

Ik kijk graag naar ………………………………………………………………………… 

Ik lees graag ……………………………………………………………………………… 

Ik luister het liefst naar ………………………………………………………………….. 

Als ik later groot ben dan wordt ik ……………………………………………………… 

Mijn favoriete scoutsspelletje is ………………………………………………………… 

Op kamp ga ik het liefste     weerwolven/ roeien/ Epatkas plagen 

Het leukste dat ik al op de scouts gedaan heb is …………………………………………... 

 



Woensdag 24 juli: twee kwallen en een nieuwsgierige 

zeehond op het dek 

Oh nee, wat gaat de tijd rap!! We zitten al op de helft van kamp :((( Maar niet getreurd, 

want wij gaan nog 4 super leuke dagen tegemoet! 

Een ding is zeker, er gaan nog vele water en land plezier aankomen, misschien gaan 

we nog wel spannende spelletjes doen of een rustig avondje houden, wie zal het 

zeggen? Iets dat ik al wel kan beloven is dat komende dagen nog veeeeueuuuuuull 

leuker gaan worden dat het al is geweest. ‘Kan dat wel? Het was al supertof.’ Jaaaa 

dat kan zeker weten wel. Warm je spieren al maar op want die kunnen nog eens goed 

van pas komen, we zullen de rest van het kampterrein eens laten zien hoe stoer de 

zeehondjes wel zijn! 

 Jullie leiding gaat nog niet te veel verklappen wat voor speciale dingen we vandaag 

gaan doen, maar als jullie de woordzoeker op de volgende pagina kunnen oplossen 

krijgen jullie alvast een tip. Succes ;)) 

  



 

 

  



Donderdag 25 juli: land in zicht 

 

Ahoi beste zeehondjes, vandaag varen we nog een laatste keer uit om de prachtige 

zeeën van Zeewolde te veroveren en onze grootste dromen waar te maken. Schatten 

vinden, zeemonsters verslaan en vooral heel veel plezier maken, dat is wat er vandaag 

op de planning staat! Je zou best ook nog eens goed moeten nadenken over alles wat 

je dit jaar hebt bijgeleerd want dat zou wel eens van pas kunnen komen bij onze 

‘ultieme kampquiz’.  

Je kunt er ook maar beter voor zorgen dat al jullie spullen netjes bij elkaar liggen want 

vandaag komt de kapitein op bezoek om eens na te kijken of onze zeehondjesboot 

niet te vies is geworden, want als er 1 ding is waar de kapitein niet tegen kan, dan zijn 

het wel vieze zeehondjes. Je hoeft geen schrik te hebben, jullie lieve leiding zal hier 

wel bij helpen. 

Vandaag kun je best ook je beste dansmoves bovenhalen, want we oefenen het 

kampdansje nog voor een laatste keer in, om morgen alles op alles te zetten bij het 

kampvuur en het beste van onszelf te kunnen geven. 

  



Los deze woordzoeker op en vindt alle voorwerpen terug die piraat kwijt is geraakt. 

  



Vrijdag 26 juli: Terug aan wal 

Land in zicht piraten! Want ja, het is alweer de voorlaatste dag     van het toch al wel 

super leuke piratenkamp, niet? We gaan er vandaag daarom nog maar eens een 

onvergetelijke dag van maken, maar daar hebben we jullie hulp voor nodig!  

Na een lekker en gezond ontbijt beginnen we onze dag met een toch wel heel raar 

spel; het omgekeerde spel!    We zullen deze voormiddag niet heel de tijd achteruit op 

onze handen moeten wandelen en achteruit praten, maar we spelen verschillende 

spelletjes omgekeerd. Ik hoor jullie al denken: hè? Maar meer vertel ik er nog niet 

over… Je zult het wel zien, het wordt sowieso een leuk, chaotisch, maar grappig spel, 

daar ben ik zeker van! 

Met een heerlijke lunch achter de kiezen en een kort dutje, keren we terug voor nog 

meer avontuur, en spelen we 1 Tegen Allen! Hiervoor zullen we onze 

krachten  moeten bundelen om als een team verschillende uitdagingen te 

overwinnen. Of het nu gaat om raadsels oplossen of schatten zoeken, samen zullen 

we werken als een echte goed geoliede piratenbemanning om het spel te winnen.  

Als piraat is het niet alleen plezier maken en avonturen beleven, maar het piratenschip 

moet natuurlijk ook opgeruimd worden zodat het proper blijft. We willen toch geen 

piraten varkentjes worden hé?!     We helpen daarom al de andere piratengroepen 

met de tenten, het terrein en de boten op te ruimen zodat we helemaal klaar zijn voor 

vertrek morgen. We nemen ook nog even de tijd om voor de laatste keer ons 

kampdansje te oefenen, want vanavond is het zover…  

Een piratenkamp zonder een gezellig, warm en groot kampvuur  , is als een zeilboot 

zonder zeilen… Inderdaad, wanneer de avond valt en het al begint te schemeren 

begeven we ons naar de kampvuurkring. We zullen hier samen gezellig dicht bij elkaar 

zitten, liedjes zingen en genieten van al de originele kampdansjes. Er volgt dan nog 

een kleine verrassing, waarna we met een warm hartje in ons nest kunnen kruipen en 

kunnen dromen van het voorbije fantastische kamp… 

 

 



Met het inkleuren van deze tekening kunnen jullie alvast een voorproefje nemen van 

de gezelligheid rond een kampvuur.             Kleuren maar!       

  



Zaterdag 27 juli: een schip met vier wielen 

 

Vandaag is het de laatste dag van ons superleuke kamp, oohhh    . We beginnen met 

het opruimen van onze spullen en het netjes achterlaten van ons kampterrein. Maar 

daarna is het tijd voor nog wat toffe spelletjes en activiteiten! Misschien een laatste 

potje verstoppertje of nog enkele pleinspelletjes? Om het kamp te eindigen, moeten 

we zeker nog naar Turnhout met zo’n gekke boot met vier wielen eronder.  

Ik weet zeker dat jullie dit geweldige kamp allemaal ongelofelijk hard gaan missen, 

maar natuurlijk hebben jullie lieve ouders hebben jullie al te hard gemist, dus nee het 

kamp kan echt niet langer duren. Geef elkaar nog een dikke knuffel, denk nog eens 

aan je mooiste momenten van kamp en kruip maar lekker je bedje in want je zult wel 

moe zijn van dit geweldige maar ook vermoeiende dag.  

Tot volgend jaar lieve zeehondjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nog een leuk kruiswoordraadsel om te laten zien hoe goed je jouw leiding kent. 

 


