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Woensdag 19/07: Desingercrew 

Eindelijk is het zover! Na lang wachten is het favoriete moment van het 

jaar aangebroken, het zomerkamp van 2023. Dit jaar trekken we naar het 

mooie Elburg. In Elburg worden jullie gedurende 10 dagen opgeleid tot 

echt festivalgangers, crewleden, security, influencers en nog veel meer. 

Wie van jullie kan het beste dansen? Wie van jullie kan eerder genieten 

van al dat lekkere eten van de foodtrucks? Of liggen jullie liever lekker lang 

in bed om dan volgende dag weer te kunnen overleven? Dat zullen we 

snel te weten komen, Welkom op Roxandria 3.0.  

Voordat de festivalgangers kunnen langskomen op ons prachtige 

Roxandria 3.0, moet er natuurlijk nog wel wat gebeuren. Er moeten dingen 

opgesteld worden, zoals jullie bedjes. Ook een briefing in het begin van 

het festival is heel belangrijk. Hierbij heten wij iedereen welkom en zal er 

al wat meer duidelijk worden op wat er staat te gebeuren de komende 10 

dagen. We bekijken het festivalterrein van dichter bij, zodat alle 

medewerkers weten waar alles gelegen is. Nadat jullie volledig 

geïnstalleerd zijn, nesten hebben toegewezen gekregen, genoten van 

jullie eerste middagmaal op ons prachtig kampterrein, kan ons fantastisch 

kamp echt beginnen! We beginnen onze avond al direct met wat muziek 

om in de sfeer te komen. Hoe of wat er juist gaat gebeuren, is nog een 

vraagteken. 1 tip om te weten te komen wat er te komen staat, is meegaan 

op ons geweldig zomerkamp Roxandria 3.0. 

De komende dagen zetten we elke dag een andere job die je kan 

terugvinden op een festival in de kijker. Ben je benieuwd over welke jobs 

we nog iets gaan bijleren dit kamp? Blader dan snel verder door dit 

kampboekje!   



Vanavond zingen we voor de eerste keer het avondlied, ken je dit 
nog? 

 

O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 
Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, Heer, verlaat ons niet! 

Scouts en leiders knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

 
- Slaapwel –  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 20/07: Security  

Goedemorgeeeeeeuh lieve Zeeleeuwen!! 

Pas al maar op! Vandaag gaat de leiding als security jullie bagage 

controleren. Steek al die lekkernijen al maar goed weg!! Begin al maar 

eens de knooppunten rond Elburg te zoeken, dat kan nog handig zijn 

voor vandaag… Na een goede nachtrust trekken we onze stevige 

schoenen aan om op avontuur te gaan door Elburg. We kunnen nog niet 

verklappen waar we juist naar toe gaan, maar wees maar zeker dat er 

veel op jullie te wachten staat. Om de dag nog leuker te maken hebben 

we natuurlijk Mart en Anna die weer volop zullen zingen ;)  

Als we aangekomen zijn op onze geheime plek voor security ’s staat er 

een leuk spel op jullie te wachten. Oefen al maar met de mama en 

papa’s om dingen uit te beelden en snel te denken.  

Gelukkig heeft de fourage voor ons een lekkere maaltijd voorzien!! 

Tegen de tijd dat we gaan slapen zal iedereen wel moe zijn. Zo kunnen 

we lekker dromen over wat ons te wachten staat de volgende dag. 

Vergeet elkaars voetjes maar niet te masseren ;) 

Tot morgen lieve Zeeleeuwen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 21/07: Influencer 

 

#OMG #SELFIE #ROXANDRIA #ZEESCOUTS #INFLUENCER 

#CAMPING 

Vandaag staat alles in teken van de 

influencer. Dat wil dus zeggen dat we 

eerst ontzettend zwaar werk moeten 

leveren. Het leven als een influencer is 

nu eenmaal zwaar. Ze ontvangen 

super veel mails (die hun management 

ook nog eens moet beantwoorden), ze 

nemen meerdere #SELFIES op één dag, maken een #STORY  voor hun 

samenwerkingen en krijgen tonnen haat. IK HEB EEN HEEL 

ZWAAAAAAAR LEVEEEEEEEUH! MOEILIJK MOEILIJK MOEILIJK 

MOEILIJK! 

Onze influencer moeten onder andere zwemkledij promoten en ze moeten 

aan hun #FOLLOWERS laten zien hoe goed hun bikini’s, zwembroeken 

en badpakken wel niet passen. Gaan ze dat in een warm land doen of 

komen van een koude kermis thuis? Wie zal het zeggen? #WHOKNOWS 

#SPANNEND 

Maar na een vermoeiend dagje werken hebben onze influencers natuurlijk 

rust nodig, toch? Of gaan ze toch nog liever iets actief doen? Gaan ze hun 

nageltjes lakken, naar de SPA  en wat chillaxen of spenderen ze liever 

hun tijd in de #GYM voor hun #SUMMERBODY? Uiteindelijk maakt het 

niet uit wie ze zijn en wat ze doen. Zolang ze maar doen waar ze zich goed 

bij voelen is het allemaal in orde! #BEYOURSELF #YOUAREBEAUTIFUL 

#AMAZING #PRETTY 



Kleurplaat 

Als je even tot rust wil komen en even creatief bezig wil zijn dan is dit iets 

voor jou. Deze kleurplaat is #AWESOME en gaat echt #GORGEOUS 

worden als jij deze inkleurt. 

#ENJOY#DEMOOISTETEKENINGKRIJGTEENPRIJSJE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 22/07: festivalgangers 

 

Beste festivalgangers! Vandaag worden 

jullie beoordeeld op jullie manier van feest 

vieren. Er zullen een verscheidenheid aan 

proeven zijn waar jullie wel of niet  voor 

zullen slagen. In het geval dat jullie slagen, 

zullen er gaststerren aanwezig zijn. Om de 

sfeer erin te houden, verwachten we ook 

dat jullie aan deze VIP’s laten zien hoe wij feest vieren. Mochten jullie niet 

slagen voor onze proeven, zullen jullie dat goed moeten maken door iets 

te doen voor onze VIP’s. We willen dus zeker zien hoe jullie het samen 

opnemen tegen de VIP’s die vandaag speciaal voor jullie naar hier zijn 

gekomen. Beste beentje voor en gaan, gaan, gaan. Als de VIP’s dan terug 

weg zijn, dan is het de bedoeling dat jullie flink gaan luisteren. Vervolgens 

zullen we in echte festival stijl met z’n allen nog een liedje zingen. En dan 

zit de dag er al weer op. Het is dan tijd om uit te rusten . Oogjes toe en 

snaveltjes dicht, Slaaplekker feestbeesten.  

Groetjes team organisatie Roxandria. 

 

 

 

 

 

 



Een paar wist je datjes over festivalgangers 

 
Wist je dat het eerste festival in Nederland werd georganiseerd in 1967? 

*** 
 

Wist je dat er in 2009 240m aan pleisters klaarlagen voor Pinkpop? 
*** 

 
Wist je dat je op sommige festivals kunt trouwen? 

*** 
 

Wist je dat Intens festival het beste festival is volgens de Benelux? 
*** 

 
Wist je dat om Tomorrowland te bouwen wordt een maand lang met 400 

mensen gewerkt? 
*** 

 
Wist je dat David Guetta al  meer dan 14 keer op Tomorrowland heeft 

gedraaid? 
*** 

 
Wist je dat onze scouts ook een aantal bekende dj’s heeft? 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 23/07: Foodtrucks 

In het hart van Fracitool werd 

het jaarlijkse festival van The 

Hunger Games gehouden. De 

leden van alle takken (district 1 

t.e.m. 7) waren uitgenodigd om 

samen te komen en te 

genieten van de feestelijke 

sfeer. De zeeleeuwen van 

District 4 waren opgewonden 

om deel te nemen aan het evenement.  

Bij aankomst op het festivalterrein zagen de leden een overvloed aan 

foodtrucks die een breed scala aan gerechten aanboden. Er waren trucks 

die exotische lekkernijen serveerden, zoals hεϯεη βιίϏϛεm en ϜίϛhϛϯίϏϛ. 

Er was ook een truck die luxe gerechten van het Fracitool serveerde, zoals 

gebraden varkensvlees met truffeljus en gouden chocolade. 

De leden besloten om naar de truck te gaan die gegrilde kalkoenpoten en 

gepofte aardappelen serveerde. Het was het favoriete gerecht van Katniss 

en ze smulden ervan terwijl ze genoten van de drukte om hen heen.  

Na de maaltijd gingen ze naar de truck die desserts serveerde. Ze konden 

kiezen uit een decadente chocoladetaart, versierd met glinsterende 

suikerparels, of een appel. Natuurlijk kozen ze voor de appel. Het was een 

heel mooie appel! Terwijl ze ervan genoten, bespraken ze hun strategieën 

voor de aanstaande Hunger Games. 

De zeeleeuwen van District 4 waren blij dat ze de kans hadden om even 

te ontspannen en te genieten van wat lekkers voordat ze de arena 

ingingen. Het was een ervaring die ze zich voor altijd zouden herinneren. 



Ze wisten dat ze beproefd zouden worden in de arena, maar voor nu 

waren ze blij om te genieten van elkaars gezelschap. 

 

Om jullie voor te bereiden op de beproeving van deze dag, kunnen 
jullie alvast het antwoord zoeken op deze vragen: 

1. In welk district wonen Katniss en haar familie? 

A. District 4 

B. District 12 

C. District 13 

D. District 1 

2. Wie is de mentor van Katniss en Peeta in de eerste Hongerspelen? 

A. Haymitch Abernathy 

B. Effie Trinket 

C. President Snow 

D. Mart Van Bourgognie 

3. Wat is de naam van de fictieve hoofdstad van de Hongerspelen? 

A. Panem City 

B. Capitol City 

C. District City 

D. Sepp City 

4. Wat is het belangrijkste doel van de Hongerspelen? 

A. Om de rijkdom van het Capitool te laten zien 

B. Om vrede en eenheid tussen de districten te bevorderen 

C. Om de bevolking te leren tevreden te zijn met wat ze hebben 

D. Om de bevolking te vermaken 

5. Wat is de symbolische betekenis van de mockingjay in de serie? 

A. Het is het symbool van het Capitool 



B. Het is het favoriete dier van 

Katniss 

C. Het vertegenwoordigt hoop en 

opstand 

D. Het heeft geen betekenis 

 

Zoek de antwoorden op deze vragen 

maar op, want misschien kun je dit op 

kamp gebruiken. ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 24/06: Camping Kitsch 

 

Jowww Jhonny’s, Marina’s, feestgangers en partypeople, 

Rapper Sjors hier. Ik kom 24/06 op Roxandria een heus optreden geven 

om jullie, zeeleeuwen eens te laten zien wat het beste feestje van het jaar 

is: Camping Kitsch natuurlijk!!! Hou je feestschoenen alvast klaar, trek je 

panterprintjes aan en warm je spieren op, want vroeg slapen op Camping 

Kitsch zit er niet in. Ik heb gehoord 

dat jullie leiding alvast helemaal klaar 

staat om een dagje te dansen, 

springen en zingen dus ik hoop jullie 

ook.  

Natuurlijk zou het geen Camping 

Kitsch zijn als de dag niet zou draaien 

om top muziek en vrienden, dus laten 

we vandaag maar eens extra goed 

samenwerken. Hou iedereen maar te 

vriend want het zou goed kunnen dat je vandaag wel eens veel zou 

moeten delen.   

Als ervaren festivalganger zal ik jullie al wat tips geven om deze dag te 

overleven: smeer je in, warm je stem op en doe je coolste zonnebril aan. 

Misschien wel de belangrijkste tip van al: luipaardprintje is het antwoord 

op al jullie vragen… Warm niet alleen je dansspieren maar ook je 

denkspieren op, want die kunnen vandaag wel eens goed van pas komen.  

Ik heb gehoord dat Roxandria het beste festival ter wereld is maar eerst 

zien, dan geloven… Dus lieve zeeleeuwen laat mij vandaag maar eens 



zien of dat jullie wel echt zo’n feestgangers zijn als jullie beweren. SEE 

YOU ALL 

Xoxo Rapper Sjors 

Campingtentenslag (zeeslag) 

 

Op een festival vind je niet altijd je tentje terug op die grote camping en 
daarom is het aan jullie om de verloren tenten terug te vinden.  

 
Er zijn maar zoveel vakjes met een tent op in een rij/kolom zoals naast 

de rij/kolom  staat aangegeven, al de rest is gras. Een tent kan niet naast 
een andere tent staan, ook niet schuin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 25 juli: Techneutianendag 

Welkom bij weer een prachtige nieuwe dag mijn vrienden en 
vriendinnetjes.  

Zoals jullie kunnen lezen is het vandaag techneutianendag. Nu vragen 
jullie je misschien af, “huh maar wat is dit nuuuu?”  

Awel, zelfs de dikke Van Dale weet het niet. Gelukkig is jullie leiding een 
pak slimmer en bezitten wij wel over deze kennis. 

Oké lees nu heel aandachtig verder. De uitleg komt er zo aan. 

Maar nog even tussendoor. Hebben jullie ook al zo veel honger? 

Hmmm ik kan niet wachten op het vier- uurtje en het lekkere avondeten 
op kamp. 

“Wat schaft de pot?!” roep ik heel de dag lang, maar niemand die op me 
wil antwoorden. 

Oké oké genoeg gezeverd nu, bij deze jullie beloofde uitleg. 
Techneutianendag is eigenlijk… 

Oei wacht even! Mijn mama roept me. “Ja mama?” schreeuw ik terug. 

Ze zegt dat het eten op tafel staat en ik heel snel moet komen voor dat 
het koud wordt. 

Sorry lieve vrienden ik moet gaan eten! Los in de tussentijd deze rebus 
maar even op, misschien kom je dan wat meer te weten. 

 

 



Woensdag 26/07: Vriendjesdag  

Goedemorgen, zonder zorgen! 

Ondertussen na enkele nachten wakker te worden in Elburg, slaat de 

vermoeidheid bij sommige onder jullie toe, want na al die zware 

festivaldagen is rust misschien ook wel eens op zijn plaats. Om deze 

reden hebben wij een iets rustigere voormiddag voor jullie in petto. Jullie 

zullen vooral luisteren naar wat de leiding te vertellen heeft. De leiding 

zal jullie wat kennis en vaardigheden meegeven over wat er op een 

festival niet kon ontbreken. Weten jullie al wat we gaan doen? Het is 

vandaag ook vriendjesdag. Alles staat in thema van vriendschap binnen 

de leeuwentak. We zijn samen met alle leeuwen en jullie leiding naar de 

festivalweide getrokken om jullie vriendschapsband nog sterker te 

maken.  

Nadat jullie een voormiddagje jullie kennis hebben mogen bijschaven, 

gaan jullie een nauwere connectie zoeken tussen de leeuwen. Is het 

eerder vriendschap of slaat het bij andere toch over tot liefde? We 

ontdekken het deze namiddag in een spelletje vol met liefde en 

vriendschap. Vriendschap is niet enkel elkaar steunen, maar ook lachen 

met elkaar. Ik kan als tip geven dat je best niet je al te beste kleren 

aantrekt. Dit is het ideale moment om je vrienden eens in de maling te 

nemen.  

De fourage heeft ons deze avond weer laten genieten van een heerlijke 

maaltijd en zo kunnen we in de avond weer genieten van de 

vriendschapsband tussen de leden. Nu gaan jullie niet naar de leiding 

moeten luisteren, maar naar elkaar. Door deze fantastische 

avondactiviteit, ga je sommige leeuwen beter leren kennen. Je gaat 

misschien wel een andere kant zien van vrienden van je eerder nog niet 



zag. Ik kan je aanraden om ’s avonds je niet overeten, want misschien 

volgt er nog wel iets lekkers. 

OHNEEEEE!!! Het is alweer bedtijd! We moeten deze fantastische en 

leerrijke dag nu afsluiten. MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR niet 

getreurd!!! Morgen is er weer een gloednieuwe dag op kamp met nog 

veel meer avontuurlijke spelletjes. Ik zou zeggen doe je ogen maar snel 

toe, zodat het snel morgen is en jullie je fantastische toffe leuke leiding 

terug kunnen zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier nog enkele weetjes over vriendschap 

Het duurt meer dan 200 uur voordat je iemand als je BFF kunt 

beschouwen. 

*** 

Er passen maximaal 150 vrienden in je brein. Meer zou je niet kunnen 

onderhouden, zo blijkt uit onderzoek.  

*** 

 Koeien hebben écht beste vrienden waarmee ze het grootste deel van 

hun leven spenderen. 

*** 

Vriendschap beschermt tegen ziekten en zorg ervoor dat, als je ziek 

bent, je sneller weer beter bent. 

*** 

Goede vrienden zorgen ervoor dat je minder stress hebt. 

*** 

Als je beste vriend een gezond eet, doe jij waarschijnlijk precies 

hetzelfde.  

*** 

Goede vrienden delen ongeveer één procent van hun DNA.  

*** 

 

 

 



Donderdag 27/07: Band 

Kom dat zien, kom dat zien!  Onze artiesten gaan zich klaar maken voor 

hun optreden. Hoe ze dit gaan doen, moeten jullie maar achter komen. 

Misschien hebben de 2de jaars 

wel iets voorzien. Maar voor we 

zover zijn, zijn er veel zaken die 

geregeld moeten worden zoals 

geld om de band te betalen. Het 

regelen hiervan laten we aan 

jullie over. Hoe jullie gaan 

betalen, zie je dan wel: geld, 

instrumenten of met nog iets anders. Jullie zullen ook getest worden op 

jullie muzikale talenten in de loop van de dag, maar wat houdt dit in? Dat 

ga ik niet aan jullie neus hangen. Het wordt in ieder geval spannend. En 

dan (tromgeroffel):  het grote verassingsspel. Wat dit spel inhoudt, ga ik 

nogmaals niet vertellen. Hier kom je nog wel achter. Wat ik wel al ga 

verklappen, is dat het al avond is en we net lekker hebben gegeten. Zijn 

jullie al klaar voor deze verassingspelletjes? Weet je dat zeker? En dan is 

het weer zover, slaapjestijd. Of nee, toch niet. Eerst moeten jullie je tanden 

nog poetsen en het avondlied nog zingen. Die had je niet zien aankomen 

of wel soms? Alle grapjes aan de kant, de dag zit er weer op en jullie weten 

maar 1 ding wat jullie niet gaan doen vandaag en dat is je vervelen. Het 

was me weer een actief dagje. Jullie  zullen wel moe zijn na zo een actieve 

dag waar jullie muzikale talenten tot de max getest hebben. En toen kwam 

er een varken met een lange snuit en gingen de lichten uit. 

 

 



Ps: hier onder vindt je nog een echte festivals verrassing, geef je hem 

nog wat kleur? veel plezier  



Vrijdag 28 juli: Afterparty  

Goedeeeeemorgeeeeeeeeeeeeeeen Zeeleeuwen!! 

Vandaag is het onze voorlaatste dag op het festival… Maar niet te snel 

getreurd want vandaag gaan we er alles aandoen om er een keeeeeeei 

toffe dag van te maken!! We spelen eerst nog een spel van Nathan en 

Sepp, bereid je dus al maar voor op iets geks;) Hierna gaan we voor de 

voorlaatste keer nog eens genieten van het middageten.  

Na het eten nemen we met zen alle nog eens een plonsje in het heerlijke 

water van Elburg. Zo kunnen we de volgende dag lekker fris de bus op. 

Het festival zit er bijna op dus laten we er samen nog een leuke 

afterparty van maken!! 

Wanneer we hebben genoten van een plonsje in het water van het 

mooooie Elburg is het jammer genoeg tijd om eens te beginnen met op 

te ruimen… We zorgen ervoor dat al onze spulletjes terug mooi in onze 

valies zitten. Hopelijk deze keer met minder verloren voorwerpen;) Als 

alles terug in de valies zit kunnen we verder met onze party!!!! 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten sluiten we als traditie elk jaar ons 

kamp af met een groot kampvuur met HEEEL de scouts. We tonen onze 

act die we de hele week hebben geoefend en wie weet wat de andere 

takken hebben voorbereid. We maken er een laatste maar stevig feestje 

van!!!! 

Na een vermoeiende avond kruipen we voor de laatste keer ons bed in. 

Hopelijk hebben we allemaal kunnen genieten van onze laatste avond in 

Elburg. Morgen kruipen we weer vroeg uit onze veertjes om alles klaar te 

maken voor het vertrek. 

Tot morgeeeeeeeeeeen lieve Zeeleeuwen!!! 



Kan jij de bus terug naar het Frac brengen??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zaterdag 29 juli: Afvalbeheerder 

 

Oooh nee zeg dat het niet waar is!!! De laatste dag van ons geweldige 
festival :/ 

Hier zal ik maar niet te veel uitleg bij geven, jullie zullen wel moe zijn van 
al dat lezen. 

Helaas is het niet alleen maar leuk, genieten van het zonnetje en plezier 
maken. Soms moeten er minder leuke dingen gebeuren, zoals opruimen 
en zorgen dat alles weer proper is zodat de volgende bezoekers kunnen 
komen. 

Daarom zullen we vandaag opstaan alles samen afbreken en richting 
Turnhout reizen. 

Maar niet getreurd aan alle saaie dingen zijn er ook leuke dingen 
verbonden. Dit betekend ook dat jullie je lang gemiste mama’s en papa’s 
terug zullen zien. 

Om af te sluiten nog een mooie kleurplaat. Doe maar erg je best om er 
iets mooi van te maken. 

 


