
Dag 1:  
Dag allemaal! 
Het moment waar we allemaal zo naar hebben uitgekeken is eindelijk aangebroken! Het 
is tijd om ons klaar te maken voor een episch kamp vol plezier, lekker eten, spelletjes, 
zwemmen, roeien en nog veeeeel meeer! Vandaag maken we de lange busrit naar onze 
kampplaats. Nog een beetje rust dus voor het echte kamp begint ;)  
 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! Het wordt een week vol superleuke 
activiteiten! Wij staan jullie al op te wachten op onze prachtige kampplaats en kunnen 
niet wachten om jullie te kunnen ontvangen en samen met jullie een onvergetelijke tijd 
te beleven! We zullen ons vandaag al wat insettelen en samen het kampterrein al wat 
verkennen. Het worden 10 dagen vol plezier!  
 
See you there!!  
 

 
 
 
 
 
 



 

Dag 2 
Ahoy piraatjes, 

Vandaag vertrekken we op een groot avontuur, een reis die ons naar de verste  
 uithoeken van de zeven zeeën zal brengen. We gaan een gevaarlijke tocht maken door 
 onbekend gebied, waar de kaarten nog ongetekend zijn en de sterren onze enige gidsen 
 zullen zijn. 

  Jullie, mijn dappere bemanning, zullen grote obstakels trotseren op deze reis. Van  
 bulderende stormen tot verraderlijke klippen, geen uitdaging zal ons weerhouden om 
 onze bestemming te bereiken. Maar onthoud, te midden van deze gevaren liggen ook 
 kansen verborgen - schatten die wachten om ontdekt te worden door degenen die  
 moedig genoeg zijn om ernaar te zoeken. Geen schatkaart is te moeilijk voor ons om te 
 ontcijferen, geen storm is te krachtig om ons tegen te houden. Met vastberadenheid in 
 onze harten en de geest van avontuur als onze leidraad, zullen we elke uitdaging  
 overwinnen die op ons pad komt. Dus laat ons onze zeilen hijsen en koers zetten naar 
 het onbekende, wetende dat de beloning voor onze moed en doorzettingsvermogen 
 daar op ons wacht. 

            Voorwaarts, mijn matrozen! Op naar het avontuur dat ons wacht! 

  

 

 



Dag 3: 
Ondertussen is het al de derde dag van het kamp. We hebben al zware dagen achter de rug. 
Jullie hebben wel jullie uiterste best gedaan om alles tot een goed einde te brengen en dat zien 
we natuurlijk graag als leiding. Wij zijn heel trots op jullie. Hopelijk zijn jullie ook trots op jezelf. 
Na al zo een lange een vermoeiende dagen hebben jullie wat ontspanning verdiend. Wat we nu 
net gaan doen, blijft een verassing. Het gaat in ieder geval heel leuk worden.  

Vul deze rebus in om te weten te komen wat we vandaag allemaal gaan doen. 

 

Vinden jullie alle piratentermen? Succes! 

 
 
 



Dag 4:  
Schip ahoi, piraatjes! Vandaag hebben we heel wat werk voor de boeg! We krijgen namelijk 
piratenbezoek. Het is dus belangrijk dat we ons beste beentje voorzetten en letterlijk schoon 
schip maken. Zorg er dus zeker voor dat jullie je kajuit netjes opruimen, anders zou het 
piratenbezoek jullie wel eens overboord kunnen gooien. Voor we dat bezoek kunnen ontvangen 
zullen we natuurlijk ook moeten bewijzen dat we alle piratentechnieken onder de knie hebben. 
Als je dus niet van de loopplank geduwd wilt worden, oefen je maar beter die piratenknopen! 
Als het bezoek dan eindelijk aan boord van ons piratenschip is geklommen gaan we hun 
natuurlijk laten zien waarom wij de stoerste piraten van de zeven zeeën zijn. Na weer een boel 
fantastische avonturen, willen we natuurlijk onze reis verderzetten en dat doen we nog het 
liefst zonder ongewenst bezoek. Om te vieren dat we ons bezoek hebben weggejaagd, vieren 
we ’s avonds een feestje! Haal die dansbenen maar boven, want we gaan swingen en zingen! 
Na weer een vermoeiende dag gaan we dan rustig in onze kajuit liggen om zeker uitgerust aan 
het volgende piratenavontuur te kunnen beginnen! 

            
           

 
 



Dag 5: 
Ahoy matrozen en piraten in spe!  

Op deze mooie dag staat er een heel avontuur op het programma. We gaan onze piraat 
voorouders trots aandoen en zelf onze innerlijke piraten loslaten en de golven trotseren. 
Met de wind in de zeilen of peddels natuurlijk zullen we op verkenning gaan en de zeven 
zeeën trotseren op zoek naar verborgen schatten, geheimzinnige eilanden en vooral 
hechte banden met onze mede piraatvrienden. Maar zoals elk avontuur moeten we ook 
oppassen voor rivaliserende piraten die ook op jacht zijn naar de schatten die wij 
zoeken!  

Na ons heus avontuur zullen we terugkeren naar de kust, onze harten vervuld van 
opwinding van het leven als echte piraat op de wilde zeeën.               

Helpen jullie nog even mee onze piratenboot op de juiste koers te zetten om ons te 
leiden naar de schat?  

 

 

   

 



Dag 6:       

Na tien dagen schatten gezocht te hebben en liggen plunderen kunnen we eindelijk weer 
naar huis varen in ons grote schip (de bus), maar voor we dit doen moeten we eerst alle 
schatten terug in onze kisten steken. Eens onze kisten gevuld zijn met al onze schatten 
gaan we het terrein ook nog een beetje opruimen want wij zijn piraten en geen vervuilers. 
Nadat we alles netjes hebben achtergelaten gaan we onze schatten op ons schip (de 
bus) zetten en terug naar huis varen waar we al onze avonturen aan onze ouders kunnen 
laten weten. 
Omdat jullie na deze 10 dagen echte piraten zijn geworden geef ik jullie twee 
afbeeldingen van het zelfde schip, maar er zijn 6 verschillen. Als je ze allemaal kan 
vinden krijg je bonus punten bij een spel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

Dag 7: 

Dag droppies,  
 
In het prille ochtendlicht, wanneer de eerste zonnestralen de aarde kussen en de 
dauwdruppels als kostbare parels op de bladeren liggen, zullen we ons samen 
voortbewegen. Als ontdekkingsreizigers op missie zullen we onze zintuigen 
scherpstellen en ons laten leiden door het gefluister van de natuur. Wat voor geheimen 
wachten er op ons pad? Dat blijft voorlopig nog verborgen, maar 1 ding is zeker: de 
natuur zal ons verassen met haar betoverende schoonheid en haar verborgen schatten.  
 
Na een ochtend vol ontdekkingen, zullen we terugkeren naar het kampterrein, waar een 
betoverende sfeer ons opwacht. Onder de beschutting van de bomen zullen we 
samenkomen voor een speciale bijeenkomst, waarin muziek en mysterie hand in hand 
gaan. Wat staat er op het programma? Dat is nog een raadsel dat we graag bewaren voor 
de dag zelf. Maar we beloven dat het een ervaring zal zijn die jullie zintuigen zal prikkelen 
en jullie hart zal verwarmen.  
 
En alsof dat nog niet genoeg is, zullen we de dag afsluiten met een moment van pure 
ondeugendheid. Wat dit precies inhoudt? Dat laten we graag aan jullie verbeelding 
over…  
 

 
 
 
 



Dag 8: 
Ahoy, matrozen! Vandaag staat ons een bijzonder bezoek te wachten. Deze schuwe piraten 
hebben besloten om vandaag in onze schoenen te staan en de rol van kapitein op zich te 
nemen. Het belooft een dag vol uitdagingen te worden, waarin ze willen ontdekken wat het 
betekent om het roer in handen te hebben. 
Onze nieuwe kapiteinen dagen ons uit om te laten zien wat we allemaal in huis hebben. Niet 
alleen wordt onze fysieke kracht op de proef gesteld, maar ook onze kennis zal vandaag 
worden getest. Het is een kans voor ons om te laten zien wat we waard zijn en om onze 
vaardigheden als ware zeevaarders te tonen. Terwijl de zon opkomt boven de horizon, zijn we 
vastberaden om deze uitdagingen met volle kracht aan te gaan. Onze schepen zijn geladen met 
ervaring en wijsheid die we door de jaren heen hebben vergaard, en we zijn klaar om ze te delen 
met onze nieuwe kapiteinen. 

 
 



Dag 9: 
Vandaag spelen we een spel dat de leiding niet heeft gemaakt. De leiding gaat het leiderschap 
even door aan anderen personen op die universum. Wij gaan nog niet verklappen aan wie. 
Misschien kan je het zelf al raden? Wij kruipen vandaag terug in de huid van een echt lid. Dat is 
natuurlijk niet het enige wat we gaan doen. We gaan ook nog веслање of ንመርከብ ንምጉዓዝ. Het 
gaat in ieder geval super leuk worden. In de avond gaan we lekker creatief zijn om een fijn spel 
tot een goed einde te brengen. Wij zijn er al leiding van overtuigd dat jullie dit echt super leuk 
gaan vinden.  
We vinden het zelf stiekem ook super leuk. 
Los dit kruiswoordraadsel op. TIP: het thema is dieren. Veel succes! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                

 
 



Dag 10 
Ahoy, stoere zeelui en schattige zeemeerminnen! De zon zakt langzaam onder de horizon en de 
lucht kleurt rood als vuur aan de horizon. Maar dat is niet het enige vuur dat vanavond zal 
branden, want wij hebben voor jullie een knisperend kampvuur gemaakt om onze voorvaderen te 
eren. 

Verzamel rond het vuur, laat de warmte je omarmen terwijl we samen herinneringen delen aan 
dit onvergetelijke kamp. Maar wacht, er is meer! als echte piraten trotseren we vanavond een 
laatste uitdaging – een mysterieus spel dat ons opwindt, verbindt en uitdaagt tot de laatste 
seconde. Laat je niet afschrikken door de duisternis, want met onze dappere bemanning aan 
boord gaan we elk obstakel aankunnen. Zeker als we heel onze vloot samenstellen en samen het 
kwaad aanpakken! 

Dus strijk je zeilen glad, haal je beste piratenpraat boven, borstel je piratenhoed af en maak je 
klaar voor een avond vol avontuur en camaraderie onder de fonkelende sterrenhemel. Deze 
camaraderie onder de fonkelende sterrenhemel. Deze laatste avond zal een legendarisch 
hoofdstuk toevoegen aan onze reis en scoutsavontuur, dus laat het vuur van onze passie 
branden en laten we samen de schatten van vriendschap ontdekken 

Ahoy, matrozen!  

Versla, feest en geniet! 

  

 

 


